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TANIŞMA MI, 
VEDALAŞMA MI? 


'ERGİMİZİN 10. Sayısında sizlere gıyâbi tanışmamızın hikâyesini bir nebze 
a timi olduğumuz Üsküblü 
âlim ve fâzıı (Nimetullah 
Efendi'den Şubat ayı sonlarına 
doğru ikinci bir mektup ve'kaset 
aldık. Mektup ve beraberindeki 
.değerli şiirler O'nun zengin 
Osmanlı kültürünün olgun bir 
meyvası bulunduğunu açıkça gö- 
“steriyor ve bize haketmediğimiz 
sayısız iltifat ihtiva ediyordu. 
Bantsa, Üsküb'ün yetiştirdiği 
son devir şâirlerinden olduğu 
anlaşılan (Oomerhum O Hâtıf'ın 


şiirleri ekseriyeti teşkil etmek 
- üzere pek çok eseri bizzat okuyup doldurarak bize gönderdiği 


müstesna bir hediyeydi. Bunun 
başında selâm kelâmdan sonra 
“Hoşbü (hoşkokulu) güller, 
şebboylar, nergisler, 
menkşeler... den derlenmiş bir 
buket mesâbesinde olan mahşer-i 
e'şâr (şiirler topluluğu) olan bu 
bantı bize gurbette bir teselli 
olabileceği ve onların zevkine ancak bizim o varabileceğimiz” 
girizgâhıyla takdim olunuyordu. 

Gerek mektup ve gerekse bu 
değerli şiirleri ihtivâ eden bantın 
zengin Osmanlı kültürü ile mâlâmal.(dopdolu) olan muhtevası, 
bize bunları göndermek zahmeti- 
ne katlanan Hoca Efendiye meclâb etti. Oğluna ricâ ettik ve dedik ki; 


«—Lütfen Hoca Efendiye 
yazınız, Ramazan yaklaşıyor, 
nasıl olsa ermeklidir, sâde bir ramazan için olsun, burayâ gelip 
türk ve yugoslav müslümanları- 
na biraz vazü nasihat etse, Hem 
kendisi . buraları: gezip görmüş 


olur, hem de millet istifâde eder. 


Bu . vesileyle de 
tanışmamızı 
oluruz.» 
Oğlu (Ataullah (Oğluna 
babası Fâtih dersiamlarından 
merhum Ataullah Efendi'nin 
adını verdiği anlaşılıyor) babasının bir çok rahatsızlıkları 
olduğunu, seyahate çıkmayı göze 
alacağını pek sanmadığını söylediyse de, ısrarımız üzerine 


gıyâbi 
vicâhiye çevirmiş 


düşüncelerimizi ona yazmış. Bir 
de baktık ki; günün birinde Hoca Efendi hâlâ Türkiye'de yasak 
olan sarığı ve ilmiye kisvesiyle 
kapımızdan içeriye girdi. Ziyâretinin topluluğa vazü nasihatten 
ziyâde bizimle tanışmak 
maksadına mebni olduğunu daha ilk görüşmemizde kavramakta gecikmedik. Hoca Efendi'nin 
Avrupa şehir ve kasabalarını 
görmeye pek hevesi yoktu. O bizimle müdâvele-i efkâr (fikir 
alışverişi)'a talipti. 

Topu topu üç-dört gün misâfirimiz oldu. Ramazanda müslüman toplulukları dolaşıp sohbet etmek husüsundaki teklifimiz karşısında net bir cevap vermiyordu. Kim derdi ki; bu şeref- Ni 


bahş (seret verici) * "ziyâret bir 
“tanışma” değil, a 
ziyâretiymiş!... 

Üsküb sibi aksa- -yı 'vatan 


(vatanın uzak bir parçası)” olan. 
bir beldede.yetişmiş. bu..nâdide * 


ilim ve hikmet çiçeğini koklamaya doyamadan, © mübârek 
zat bir sabah, 
«—Benim hemen 
dönmem gerek!...» demez mi?... 
Doğrusu şaşakaldık. Israrlar boşa çıktı ve Hoca Efendi 
kapımızdan içeriye âni girişi gibi 


yaklaşıyordu. Bir iki gün sonra 


gece yarısı Üsküb'ten gelen bir 
telefon acı muhtevasıyla ruhu- 


EEE EEEERİ 


......... 


geriye “ 


Ramazari 


muzu ihtizâza garketti: 

. «—Merhüm Nimetullah 
Höca Efendi vefaat etmiştir!... 
Hepimizin .başı (o sağolsun!... 
Oğlunâ, hemen gelmesi için haber 
verebilik mişiniz?!...» 

-O Zamdnsanladık ki; merhumun bizi ziyâreti tanışmak için 
değil, vedâ içinmiş. Sözlerinde 
mânâsını sonra idrak ettiğimiz 
bazı cümle ve kelimelerin: bu 


- maksadı tefhime medâr olmak 
üzere bilhassa seçilmiş olduğunu 


da işte o anda kavrayabildik ve 
dinleye e dinleye artık 


“ ezberlediğimiz” üstadı . merhum 


şâir Hâtıf'ın uzun ve müessir 
şiirinden şu mısralar gayrı ihtiyâri dudaklarımızdan döküldü: 


Ben eminim yine Hak uğrunda coşmuş can var, 
O şehid, mert atalardan bize kalmış kan var, 
Yine din namına çarpan, didinen vicdan var, 
Yine bin kaygu ile sönmeyecek iman var. 


Yine yurdumda benim bir yeni imkân olacak, 
çöle dönmüş ovalar ot ve çiçekle dolacak. 


Yine iman olacak neslime bir azm-ı şedid 
Yine düstur olacak bizde ya gâzi ya şehid 
O şehidler bitecek, can verecek toprağıma, 
O zafer çağları, hayran kalacaktır çağıma. 


Başına patlatacak düşmanın bombasını, 
Kanlarıyla silecektir bu cihanın pasını, 
Yapacak çizme evet, Avrupa'nın armasını, 
Yurdumun bayrama tebdil edecektir yasını. 


O zaman ben kara toprakta dağılmış cesedim, 
Bu yiğit neslime şükran okurum, yok hasedim, 
Düşünüp fahrederim, gör ki ne idim, ne oldum, 
Rabbime şükrederim fahrıma tövbe, ne dedim?! 


O zaman hiç acımam ben dökülen gözyaşıma, 
O zaman kaldırırım fahr ile dertli başımı, 

O zaman secde-i şükrana kapanmak üzere 
Devirin kıbleye kalmış ise mezar taşımı. 


O zaman belki bu tatsız ve pürüzlü uslüp, 
Ile yazdım bu şüri size iradem meslüb, 

Size bir hâtıra şâyet kalacaksa ne şeref, 
Aaah! eğer bize mesken kalacaksa Üsküp!... 


Mevla rahmet eyleye!... 
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Kapitalist Âlemin İnsafı: 
EKMEK YERİNE 
SİLÂH 


programının mâhiyetine nüfuz etmedikçe Dünya'da 
olup bitenleri lâyıkıyla anlamak mümkün değildir. Zirâ 
bütün siyasi ve iktisadi işlerin arka plânında bir siyonist müessir veya müessirler kategorisi mevcuttur. Âlemi avuçlarına alarak görünmeyen ve müthiş bir hâkimiyyet tesis etmiş bulunan 
bu topluluk, kendisini mâhirâne bir sürette kamufle ederek nice zamandan beri milletlerin hayat ve istikbaliyle 
oynamaktadır. Bunu anlamak için Dünya'da olup bitenlerin 
muharref tevratta çizilmiş gâyelere mutabakatini kavramak 
üzere bu kitabın şöylece bir karıştırılması kâfidir. 

Parçalanıp bütün Dünya'ya yayıldıktan sonra asırlarca sürünen, hor ve hakir görülen yahudi içinde yaşadığı milletlere 
müthiş bir sürette kinlenmiş ve uzun çalışmalar sonunda 
dünyayı istismar etmenin kâbına varılmaz tuzaklarını 
kurmuştur. Bunu ilim sanılan filozofik safsataların sinsi 
propagandası ve altırın mâhirâne bir sürette kullanılmasıyla 
gerçekleştirmiş ve bugün kolay kolay başedilemeyecek bir güç 
haline gelmiştir. 

Gerçekten insanlığı alçaltan bütün sistemlerin fikir 
babaları yahudilerdir. Karl Marx ve Freud bu plânın iki/ 
korkunç zirvesidir. 


E NTERNASYONAL (beynelminel) yahudi plân ve 


Batı milletleri “sanayi inkılâbı”'nı gerçekleştirirken din ve 
mâneviyatı onunla birlikte yürütememişlerse, bu yahudi asıllı 
filozofların yaydığı bir takım bâtıl düşüncelerden dolayıdır. 
Durkheim, dinin bütün metafizik hâkikatlerini çürütürken, 
Freud âile mahremiyeti ve hayâ duygularını yok etmiştir. Böylece meydan kapitalizme kalmış, onu frenleyip, maddi icap ve 
ihtiyaçlarla ruhi muvâzene ve mâneviyat arasında ideal bir denge kurulması önlenmiş ve böylece Museviliği meshetmek (hü- 

“kümsüz kılmak) üzere gelmiş olan Hristiyanlığı önce 

putperestliğe bulaştırmış, sonra da sırf bir formalite ve 
göreneğe. inkılâb ettirerek saf dışı bırakmıştır. Aynı ihânet 
şebekesinin ebedi “İslâm Nizamı”'na oynadığı oyunsa, ciltler 
teşkil edecek derecede geniş, apayrı bir mevzudur. 


Kapitalizmi dehhâmeleştirip baş belâsı haline getiren kendileri değilmiş gibi buna karşı bir de sun'i alternatif icat ederek 
milletleri birbirine kırdırmanın tezgahını kuran Yahudiler bu 
maksatla komünizme revaç vermiş, ve güyâ çatışan iki âlem vücüda getirerek parsayı toplamanın -en sinsi tezgâhını 
kurmuşlardır. 


Bu tezgâhın belli başlı mevzularından biri de “silâh ticâreti”*dir. Silâh ticâretinin bütün Dünya'daki husüsi sektör payını 
yüzde doksan dokuz nisbetinde elinde tutan yahudi, bu ticâreti 
kârlı kılmak için siyâsi ihtilâflar çıkarmak üzere her iki âlemin 
diplomasisine de hâkim olmayı beceregelmişlerdir. 


Silâh fabrikalarını çalıştırmak üzere Vietnam'dan Güney 
Afrika'ya kadar bir çok ülkede siyâsi ve etnik ihtilâfları körü- 


kleyen yahudi, bir yerde pazarının bozulması halinde yeni bir 
pazar ihdas etmekte gecikmemiştir. Son İran-Irak harbi bu pazarlardan biri ve en kârlısıydı. Orada -evvelce başka bir vesileyle arzetmiş olduğumuz üzere- petrol kuyularına ve petrol 
taşıyan tankerlere taarruz etmemek üzere gerçekleştirilmiş olan 


.siyâsi ve fiili ayarlama, çeşitli sebeplerle bozulunca, harbe ni- 


hâyet vermek üzere bir tarafa dengesiz silâh satılmış ve bu iş 
için de Irak seçilmifir. Çünkü İran galip gelse, harbin bir daha 
başlatılma şansı azalırdı. Sekiz milyonluk Irak'tan -nihâyet 


'dengesiz bir silâh satışı sâyesinde- sulh istemek mevkiinde 


bırakılmış kırk milyonluk İran'ın tabii olarak izzet-i nefs 
kırıklığı içine düşeceği ve hazinesinde bir miktar petrol parası 
biriktikten sonra sönen harb ateşine körük sallayacağı tabiidir. 

Lâkin bu düzenleme uzun sürerse yahudi silâh imalatçıları 
her gün biraz daha kabaran stoklarını nasıl tüketebilecekler? 
Bugün: sağdaki soldaki ufak tefek mukaateleler 
(boğazlaşmalar) O'nun silâh ticaretini arzu ettiği seviyeye yükseltemez. Bu sebeple câhil ve geri kalmış olması dolayısıyla Dünya'da olup bitenleri kavramakta acze düşen Afrika -üstelik 
sağında solunda çıkarılan petrol sebebiyle- iştah kabartıcı bir 
pazardır. Bunun için komünizm ihtilâf kızıştırıcı bir unsur olarak Afrika'ya sokulmakta ve âlem-i medeniyete henüz gözleri- 
ni açmakta bulunan tecrübesiz insanlarıavlayarak oralarda yeni silâh sarf' mahalleri icâd edilmektedir. Bunun için de maddi 
kazançtan başka bir şey düşünmeyen bazı batılı aracılar 
kullanılmaktadır. , i 

İkide bir Afrika'daki açlığa karşı kiliselerce tertiplenen göstermelik yardım kampanyalarının ardındaki korkunç gerçek 
budur. Arada bir, oyunun kâidelerine riâyet edemeyen ve sır 
tutmakta zaaf gösteren Adnan Kaşıkçı gibi aracıları 
cezalandırmak ve tasfiye etmek de yahudi menfaatinin icabı 
olarak tezâhür etmektedir. 

Kısacası maddi menfaatten başka bir şeyi gözü görmeyen 
ve kaybettiği iman sebebiyle merhametsiz istismara teşne olan 
batılı silâh tüccarları aç Afrika'ya “EKMEK YERİNE 
SİLÂH” etmekte ve bu durum karşısında insanlığın mâşeri 
vicdanında hiç bir isyan hissi doğmamaktadır! Zirâ yahudi bütün yaptzıkları gibi bu silâh ticâreti fâciasını da masonların yüzüne taktığı mütebessim maske ile hümanist bir aldatmacaya 
çevirebilmektedir. Bakalım bu zulüm ve hıyânet daha ne kadar 
devam eder. 

“Zâlimlere bir gün dedirir kudret-i Mevlâ 

Tallahi lekad âsekerellahu aleynâ!..”* . 


Not: Ziya Paşa tarafından yazılmış olan bu beytin ikinci 
mısraı Yusuf aleyhisselâma zulmetmiş olan kardeşlerinin bilâhere itizar babında söyledikleri bir cümle olup Yusuf Süresi'nin 
31.âyetini teşkil etmiş bulunmaktadır ki, meâli şudur: “ 

“Vallahi Cenab-ı Hak gerek iyilik ve şefakt, gerekse 
sağlam iman ve sabır cihetinden seni bizlerden üstün 
kılmıştır!...” i 
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İMAN 


n MAN lekesiz bir kalp huzuru ile kanmak, doymak demektir. 
| İmân edilecek, inanılacak şey, imân ediciye muhtaç değildir. 
Fakat iman edecek, iman etmek istediği şeye muhtaçtır. 

Hakiki 
varmaktır. 

Bir damla su gibi görünür boş kafalara imân... Bir damla su 
bir şey ifâde etmez. Fakat bir kaya kovuğuna girer donarsa, kayayı 
çatlatır. Buhar olursa bir gemiyi yürütür. İmân insanda değer görürse, her yolu gösterir insanoğluna... Hakiki imâna ulaşmış bir insan öldürülebilir, fakat ruhu dâima yaşar. Gördüğünüz şeyler yok 
edilebilir, fakat görmediğiniz şeyler yok edilemez. Dalgaların 

“çokluğu deryayı çoğaltmaz. Sıcak tesiriyle havaya uçan su zerreleri- 
ne “buhar”... Yukarıda toplanınca “bulut”... damla damla 
aşağıya inmeye başlayınca ““yağmur”... Yağmur suları toplanıp cereyana başlayınca “sel”... Deryaya ulaşıp karışınca “derya” 
olur.. 

Bu iki derya, evvel ve âhirdir... 

Dün, bugün, yarın, öbürgün gibi ifâdelerin hepsi de bir olur.. 

İki derya arasındaki buhar, bulut, yağmur, sel. İşte bunlar Di 
delerdir... İmân, insana, bu perdeleri târif eder, öğretir, kaldırtır.. 
Ezel ile ebed arasında fasıl, senin senliğindir. Sen bu senliğin ile ezel 
ile ebedi, ikiye ayırıyorsun... Ortadan çıkıver, ne olur. İşte imân 
bunu öğrenmektir... 

Göz her şeyi görür, fakat kendini göremez. Göz kendini 
göremediği halde, bir perde ile gizlenmiş olani, nasıl görebilir. Bunu imân gösterir insana işte... 

Size kolay anlaşılmayan bir hikâye anlatacağım; hikâyenin 
mefhumları bizim mefhumlarımızla uymaz da ondan anlaşılmaz... 
Suyun bazısı tatlıdır... Bazısı çorak, acıdır... Su, her yerde her zaman aynı sudur... 

Tatlı, acı, çorak, çeşitli olsa da hakikat değişmez. Bu hikmete “İlmi ercül” yâni Hakk'a doğru yürüme ilmi denir. Bahar her 
şeyin üzerine aynı tesiri yapar... Fakat bir yerde gül, bir yerde diken 
biter. 

Aynı yerden su çıkar, birisi maden suyu, diğeri tatlı, bir diğeri 
zehir gibidir, ağza konmaz. 

İmân, bunların niçin böyle olduğunu öğretir insanoğluna... 
İmânın lüzümunu Cenab-ı Allah arzu buyurmuştur. 

Zat-ı ehâdiyetinde ekber olan Cenab-ı Allah (Celle Celâlüh) 
bütün esmalarıyla görününce, kâinat tekevvün etti... Her canlı, 
cansız mevcudatta bu esmaların bir kısmı arzuyu ilâhi ile mevcutur... Bütün esmaları câmi olan sırf insandır... 

Bu esmalara hitap için, zâtından sudur edecek arzu ve emirlere 
dayanacak şiddette mahlük bulunmadığından, yine kendi arzuları 
üzerine, ilk yarattığı nürun mümessili Nüri Resulullâh'i taşıyacak 
husüsi insanı yarattı; bunlar da peygamberlerdir. 

Bu ahizelerle insanlara hitap etti... 

Onun için Peygamberimizi: Husüsi terbiye, husüsi bünye, 
husüsi ahlâk, husüsi edep, husüsi fazilet hasletleriyle yarattı ki; 
hitâbın şiddetine tahammül edebilsin. 

“Biz bu Kur'an-ı dağa indirseydik, dağ paramparça olurdu...” 
buyuruyor. Şiddetin voltajı bizim tahammül hududumuza Resulullâh'da iniyor ve bize intikal ediyor... 

Din, esmaları taşıyan mahlükata bir vasiyet, bir vaaz, doğru 
'yol rehberidir. Bunu anlamaya imân denir... Onun için din 
hakkında tenkidi yazı İslâm'da yasaktır. 

Cenab-ı Allah, her şeyi yaratmadan evvel, bizzat kendi lütuf ve 
ihsan yolu ile mahlükat hakkında rahmeti tercih buyurmuştur. Ve 
kendisine rahmeti vâcip kılmıştır. 

Vâcip, her halde olması zarüri olana denir... 


tâlim, insanda meknuz (saklı) imân nüvesine 
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İlk hüküm ve tecelli, mahlükatı hakkında rahmettdn ibâret 
olmuştur. Rahmetin zıddı gazapdır. Fakat ahlâk-ı ilâhinin 
muktezası değildir. Belki fenalıklara karşı tecelli eden Rabbâni bir 
hikmettir. 

Evvelden sevmediğini haber vermesi insanlar için büyük lütuftur. İşte.bu lütfa karşı, edebi imân öğretir, insanoğullarına. İmân 
mektebine gireceklere bir alfabe kitabı lâzımdır. 

Bu kitapta şunlar vardır: 

Allah'ın birliğine, meleklere, kitaplara, resüllere, Âhiret Günü'ne,, hâyır ve şerrin Allah'dan geldiğine, ba'sü bâ'delmevte, kuruntusuz bir çocuk safiyeti içinde inanmak yazılıdır. 

Bu alfabeyi okuduktan sonra imânı kuvvetlendirmek için namaz, oruç, zekât, hac, kelime-i şehâdet... Bunlarla vücüd ve ruh disiplin altına girer... Ve hakiki İmâna namzed olur insan... 

Cenâb-ı Allah bunların hiç birine muhtaç değildir. 

İnsanoğulları bunlara muhtaçtır da ondan, Cenâb-ı Allah 
bunları rahmet ile sararak gönderiyor kullarına... 

Bunlardan sonra: 

“Temiz olanlar, sabırlı olanlar, mütevekkil olanlar, kanaat 
edenler, infâk edenler, hakiki imâna girmeye başlarlar... Bu gibiler 
için âyetler şunları müjdeliyor... 

“O imân edenlerdir ki; Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. 
Karşılarında âyetler tilâvet edildiği zaman imânları ziyâdeleşir. Onlar ancak Rablarına tevekkül ederler, dayanırlar, namazı doğru 
kılarlar, rızklarına kanaat ederler” 

İşte bunlar hakkıyle imân edenlerdir. Bunların Allah nezdinde 
dereceleri vardır. (Essüadâümakbülün indellah) 

Olanlar bunlardır. Bu gibiler konuşurken kendilerini belli 
ederler. Zirâ savi-edep içindedirler. (İnnellâhe yuhibbürrakikussavt) (Allah yavaş seslileri sever.) 

Sessiz konuşurlar, sessiz dua ederler... 

Bunlardan birine sormuşlar: 

—Gecen naşıl geçti? 

Cevâben: 

—Benim yanımda ne sabah ne de akşam vardır, buyurmuştu. 

Bize Allah'ı tarif et dediklerinde: 

—Âhad'dir, tek'dir. Değişmez. Başlamaz, bitmez, öncesi 
sonrası yoktur. Gün gibi âşikârdır, görünmez. | 

Görür (bizim gibi değil), işitir (bize benzemez), bilir, bilmesi 
meçhulden malüma. Malümdan malüma yürür. Bilmediği yoktur. 

Her an yapan, yaratan odur. Her dilediği bir oluştur. Var iken 
yok, yok iken var eder. Onun vücüdu dışında varlık yoktur. 
İnsanların bir kısmı aydınlıkta gezer, kördürler. Diğer bir kısmı 
karanlıkta aradığına dokunup ne olduğunu farketmeyen şaşkın gibidir... 

Her insanın idrâkine göre, kendini gösteren nihâyetsiz var olan 
nür, bu ihâta edilmez varlık “Allah” işte... diye târif etmişlerdir. 
İşte bu târifi hakiki imân öğretir insanoğluna... 

Halikı tanımak için hissettiğiniz, duyduğunuz, aklınızın 
saplandığı muammaları çözmeye kat'iyyen kalkışmayınız... 

İmânda olan halikı esmalarıyla görmektedir. Esmalarıyla 
çocuklarınızla beraber oynadığını, bulutlar içinde yürüdüğünü, 
şimşeklerle size uzandığını, çiçeklerle gülümsediğini görürsünüz... 
Bu görüş, duyuş, insanların içinde öteye âid bir bilgi olduğunu ispat 
eder.Bu bilgiye varmaya çalışmak imân aşılar insana... Muhteşem 
ve mağrur bir teslimiyet içinde, sonsuzluğa doğru ilerleyen hayat 
kervanının dışına çıkmak olan ölümden kopkmayınız... Rüyâlara 
inanınız, çünkü ezele giden kapılar onların içindedir. Rüyâların, 
güzelleri sıkıntı verenleri vardır. Bunlar tabii maddi âlemdekilerin 
şekil, tarz ve hâdiseleri gibidir. 

Fakat arada bir çok farklar vardır. Bunları bulunuz, Ben size 
bir ip ucu vereyim.. 

Rüyâda, renk, her türlü dünyevi zevk, elem ve keder tezâhürleri vardır. Yalnız dikkat ederseniz, “koku” yoktur. 

Bunu çözmeye çalışınız. Ama o kadar kolay değildir. Hepiniz 
rüyâ görmüşsünüzdür. Rüyâ hakkında bilginiz de vardır. Fakat 
bunların hepsi târiftir i 

 Rüyâları bu yönden tahlil ederek, olan ve olmayanları tefrik 
ediniz... Önünüze büyük müjdeler, büyük hakikatler açılır... 

Akıl ile her işi halletmeye kalkmayınız. Akıl hilekârdır. da 
kurar insana... Akıl korkaktır. i 

Hakk korkusu, 1 imânın ism-i hasıdır. Hakk'dan gayrı varlıktan 
korkmak, gizli bir şirkten başka bir şey değildir. 


Sayı 13 (262) 


DEDİLER 


İLLİ GAZETE'nin medâr-ı iftiharımız yazarlarından biri 
Nİ olan arkadaşımız Sadık Albayrak da bir vefâkârlık örneği 

göstererek 25 Ocak 1989tarihli yazısında hakkımızda 
aşağıdaki takdirkâr yazıları yazmıştır.Ancak daha önce 27 
Aralık 1988 tarihinde merhum Lütfi Göktaş için yazdığı ““Siyasette Vefa Örneği” isimli yazıda: 

“1977'de Trabzon'dan ikinci defa seçilmişti, merhum Lütfi 
Göktaş... Fakat içinde bir burukluk vardı... Kendinden sonra 
gelen bir kaç aday listeyi delmek için “tercihli oy” kullanmak 
için bir “yeraltı bildirisi? bastırmış ve “taraftarlarımızın büyük 
ekseriyetinin, adaylarımızın sıralanmasından meninun 
kalmadıkları inkâr edilemeyecek derecede ortada bir gerçektir. 
Pek ço kimse “tercihli oy” kullanacağını ifâde etmekte ve bu 
hususta da kararlı görünmektedir”? şeklinde bir gerekçeyle yola 
çıkmışlardı.” tarzındaki ifâdesiyle bizi süizan altında bırakmıştı. 
Bu mevzuuda söylenecekler bir kitabın hacmini dolduracak kadar çoktur. Fakat biz Lütfi Göktaş arkadaşımızın artık ebediyete intikal etmiş olması dolayısıyla bu tarizi duymamazlıktan gelmeyi ve cevapsız bırakmayı tercih ediyoruz. Umümiyetle yazı ve 
eserlerinde tek kusuru acelecilik olan Sadık Albayrak'ın süizan 
tevlid etmeye çok müsâid olan şu satırlarını da -ileride 
düzeleceğini umduğumuz acelecilik zaafına hamlederek size 
O'nun adı geçen diğer yazısında yer alan hakkımızdaki satırları 
ile başbaşa bırakıyoruz: 


7 en İelomlieri vereme | 
ALBAYRAKİ dönüşmeden... i 


Aradan dokuz yıl geçti. Bu yıllar (baba özlemi içinde yasayıp N 


7 içinde, bir defa Sayın Kadir Mısıroğlu. o durmuştu. Ana : baba - kardaş özlemi . 

İİ nun sesini, bir arkadaşın bürosundan (ile, Sunusi altevedi yıl Türkiye'den Çi 

İ) telefonla duymuş oldum. Bundan Ookamadi. Pasaport verilmedi... Kadir. 

Se başka Dir. alak olmadı.. Vatan bedd in el Ki “ları da hükümet çev... Bi 
cü Hip üğşıroğlu” li « RU 


ELEMLER VEREME DÖNÜŞMEDEN 


Aradan dokuz yıl geçti.. Bu yıllar içinde, bir defa Sayın Kadir Mısıroğlu'nun sesini, bir arkadaşın bürosundan telefonla 


duymuş oldum.. Bundan başka bir görüşmemiz olmadı.. Vatan 


özlemi < ile kıvranan Sayın Mısıroğlu'nun yazarlığı, 
araştırmacılığı Türkiye'nin sınırlarını aşmış. Batı dünyası ile 
Arap âleminde haklı bir şöhreti kazanmıştı... 

Dostumuz Avukat Orhan Töz'ün takip ettiği davaları sürer- 
ken, Kadir Bey'in oğlu, genç Sunusi'de yıllarca ana-baba özlemi 
içinde yaşayıp durmuştu... Ana-baba-kardeş özlemi ile, Sunusi 
altı-yedi yıl Türkiye'den çıkamadı... Pasaport verilmedi... Kadir 
Bey'in eski “dostları da hükümet çevrelerinde etkili olup, 
Sunusi'ye bir çıkış “izni” alamamışlardı... 

Şimdi ise, yıllarc eserleri ile Osmanlı Devleti'ni parçalamak 
isteyip de asırlar sonunda emeline ulaşan Kraliyet İngiltere'sini 
belge eserleri ile tarih önünde mahküm eden Kadir Bey, 
tarikatçılık ithamı ile “şeyh”'liğe aday gösterilmektedir:.. 

Bu ülkenin kan ve canı üzerine taht kurup, harp zengini olarak tröstlere adım adım yaklaşanlar iftira edip, iz bırakmamak 
için her şeyi “mübah”? görerek, saldırıyorlar... 

Tarikatler, Milli Görüşçüler, ve Kur'an Kursları mensupları 
yurtdışındaki vatan evlâdının yâd ellerde hebâ olmaması için 
yaptıkları çalışmalar, yerli yobazları ürkütmüş olacak ki, en 
olmadık çağ-dışı metodları kullanarak, Müslümanları suçlu duruma düşürmek istemektedirler... 

Son dönem yazar ve tarihçiler karşısında ““pes!..” edenler, 
şimdilerde ülkedeki Batılı özgürlüğe sığınıp, bütün hakları ellerinden alınmış nice müslüman yazar ve tarihçilere saldırıyor, 
gerçekleri de dogmatik metodlarla saptırıyorlar... 


DEERE SENEKİ 


iye SEY uv 
Ağ uk ve a ai 
vi 


İstanbul'da yayınlanan Teklif Dergisi'nin altıncı sayısında 
Kâzım Karabekir Paşa'nın damadı Prof. Dr. Özerengin ile 
yapılmış uzun ve faydalı bir röportaja yer vermiş. Bu röportajda 
bilvesile bize ve neşriyatımıza temas edilerek denilmektedir ki: 

“Hocam düşmanların bizi fikri yönden, zayıflatacağını, 
yok edeceğini Kâzım Karabekir Paşa söylüyor, Kadir Mısıroğlu, 
Sarıklı Mücahidler isimli kitabında bunu belirtmişti. İstiklâl 
Harbi'nin hem Osmanlı sarayında, hem Anadolu'daki hareketin 
dış güçlerin (ingiliz X yönettiği hususunda görüşleri var. Bu konu- 
da bilgi rica etsek! 

O kadar çok söyleyecek şey var ki...Kadir Mısıroğlu 
“Sebil” gazetesinde yazdı, tek o yazdı, üstü kapalı şekilde... İs- 

.met Paşa soruyor, Mustafa Kemal Paşa'ya: Paşam diyor, İngilizler size *“Dizbağı nişanı”? vermiş (Dizbağı nişanı İngilizlerin en 
yüksek nişanıdır. Kimseye vermezler). Bu nasıl oldu, benim haberim yok”'diyor. O da geçiştiriyor. M. Kemal Paşa...Diyor ki, 
“İngilizler beni sever de, onun için” diyor. 

Ben bir de tarihçilerden, mütareke zamanı, o bir seneye 
yakın, kısa bir süre içinde, İstanbul”da ileride söz sahibi olacak 
kimselerin faaliyetlerin tam olarak meydana çıkartmalarını arzu 
ederim. Tam belgeleriyle... Bunda görülür ki; M. Kemal Paşa'yı 
“Beni kim tutarsa, onun taraftarıyım” şeklinde çalışmıştır. Bir 
taraftan sarayda zaten yaverdi, sarayda yükselme gayretleri 
içindeydi, bir taraftan hükümeti devirip meclise girip çıkmıştır 
hatta onun için Anadolu'ya gönderdiler, hükümeti devirme gayretleri içindeydi. Bir taraftan İngilizlerle sıkı ilişkiler içindeydi, 
bir taraftan İtalyanlarla sıkı temastaydı, herkesle sıkı 
temastaydı. Ama deniyor ki; doğru, memleketi kurtarmak için 
yol arıyordu, herkesle sıkı temastaydıve yardımlar vadediyordu. 
Kadir Mısıroğlu derki; “'Hilafetin kaldırılmasını İngilizler 
şiddetle istiyorlardı, ve bunu başardığı için M. Kemal Paşa' yı 
taltif ettiler. Çünkü Hilafet islâm birliğinin ve dolayısıyla İngilizlerin Ortadoğu'daki hakimiyetini önleyici bir faktör idi. Bunu 
dağıtmak süretiyle Ortadoğu'yu hakikaten paylaştılar. Suriye'yi 
en arsızlar aldı, müstemleke yaptı. Irak'ı İngilizler aldı. En büyük petrol membaları... Mısırı İngilizler aldı, müstemleke yaptı. 
Hindistan'a daha önce girmişlerdi. Binaenaleyh Ortadoğu'nun 
en büyük zenginliğini, petrollerini İngilizler ve Fransızlar 
paylaştı: 11. Cihan Harbi'de zaten onun için patladı. Çünkü Almanlar herşeyi kaybettiği için, bunları geri almak üzere tekrar 
silahlandılar, teşkilâtlandılar. Onun için Kadir Mısıroğlu derdi 
ki; “Ben bunu ispat edeceğim”? derdi ama, hâlâ Almanya'da 
ispat edemedi, niye ispat edemedi, bilemiyorum. Yoksa ““Sarıklı 
Mücâhidler”? kitabında okudum... Kadir Mısıroğlu ile de 
tanıştık, sohbet de ettik. İşte bir çok bilgiler de aldık.” 


Kâzım Karabekir Paşa'nın damadı Prot. Dr. Faruk Özerengin'in bütün neşriyatımızı görmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Biz 
şimdiye kadar ispat edemeyecek olduğumuz bir şeyi söylemiş, 
değiliz.Söylediğimiz her şeyi ispat etmişizdir. — Ancak 
Türkiye'mizdeki hürriyetsizlik dolayısıyla hakikatin bütününü 
birden arzetme imkânını bulamamışızdır. Bu sebeb kitap ve 
konferanslarımızda hakikatleri kırılmış bir kıymetli vazodan birer parça göstermek newinden arzedip okuyucu ve dinleyicilerin 


Devamı Sayfa 11'de 


. AVUKAT 
ASIM MAİLMAİL 


LK gençlik yıllarımdan be 
İri daima bir “ağabey” 
Wi tavrı içinde bulunmuş ve 
etrafımda dâima islâmi 


bakımdan şuurlanma iştihası 


taşıyan gençler toplanmıştır. Taa 
Trabzon Lisesi'nden İstanbul?da 
bir çok talebe yurtları kurup 
çalıştırdığım Üniversite çağıma 
hatta bugüne kadar bu hep böyle 
olmuştur. Elimden onbinlerce 
genç gelip geçmiş fakat “'gruplardan bir grup” olmaya meylim bulunmadığı için bunları 
muayyen bir alâmet-i fârika ile 
kadrolaştırıp dâvâ ile birlikte 
aynı zamanda şahsıma bağlama- 
yı hiç bir zaman düşünmemişimdir. (O Bundan dolayı adam 
yetiştirmediğim yolunda her zaman tenkid ve târizlere mâruz 
kalmışımdır. Adam yetiştirmek 
diye, sırf muayyen bir alâmet-i 
fârika taşıyan ve belirli husüsiyetleri olan grup mensublarını anlayanlar, böyle düşünmekte 
haklıdırlar. Fakat tahdis-i nimet 
kabilinden arzetmek isterim ki; 
kaderin muhitime sürükleyip 
getirdiği bütün gençlere imkânlar nisbetinde birşeyler vermeye 
çalışmışımdır. Bununla beraber 
Cumhuriyet nesillerindeki çeşitli 
zaaflar dolayısıyla yetiştirme 
arzularıma teksifi bir bir sürette 
muhatab olanların pek çok 
sayıda bulunduğunu da söylemek kabil değildir. Ancak bu 


benden ziyâde muhâtaplarıma 


mâtuf bir zaafın eseridir. Ayrıca 
herkes gibi benim de tesir saham 
içinde zirveleşmesi gerekenlerin 
çok olmasını beklemek de mümrkün değildir! Zirve çok olmaz 
ki... 


Kaldı ki; dâvamızın bugün- 
den geriye gidilmesi halinde 
arzettiği riskin heran biraz daha 
şiddetli seyretmiş olduğu dikkate 
alınırsa risk ve çileye tâlib 
insanların da pek fazla olamayacağı bedihidir. Hele güçlükler 


- aşılıp düze bir çıkılsın ne kahra- 


manlar (0) göreceğimiz 
muhakkaktır. Fakat asıl kahraman, mücâdelenin nimet değil, 
külfeti dâvet ettiği zamanlarda 
cidâle atılabilenlerdir. Şartları 
her gün biraz daha müsâid hâle 
getirenler, asıl böyle insanlardır. 

Etrafıma toplanan gençler 
içinde zaman zaman öyle ihlâs ve 
kabiliyet Oo sahiplerine © denk 
gelmişimdir ki; onların yetişip 
hayata atılması halinde 
beklediğimiz hamlelerin mutlaka 
gerçekleşeceğine ve davâmızın 
bir şahlanış mevsimini idrak 
edeceğine samimiyetimle 
inanmışımdır. Bu gençlerden biri 
de kendisiyle hayatımın en zor 
bâdiresinden kurtulmayı 
başardığım merhum Âsım Mâil 
Mâil'di. 

Âsım, Hukuk Fakültesi 
talebeliğinde beni tanımış ve devam ettiği sohbetlerle etrafımda 
pervâneleşmiş olan gençlerden 
biriydi. Hududsuz bir ihlâs ve samimiyetle en dehşetli gözü 
karalığı nefsinde cemetmiş bulunan merhum, benim için çok büyük ümit vâdeden gençlerden biriydi. O'nda bu ihlâs ve samimiyetle islâmi şuur berraklığının 
sayısız tezâhürüne şâhid 
olmuşumdur. Âsım Mâil Mâil 
benim Eskişehir (Cezaevi'ne 
düştüğüm hengâmda avukatlık 
stajı yapmaktaydı. Az sonra bu 


“den ayrılışımı 


'bırakarak!... 


lik etmek üzere 


staj bitmiş ve avukatlığımı 
yapmanın saâdetiyle gece gündüz sağa sola koşturup 
durmuştu. Karar günü yedi senelik hapis cezasını duyunca, 
gözyaşlarını tutamamış olması 
hâlâ hâfızamda dipdiridir. 

Âsım, ihtiraslı ve kaabiliyetli bir gençti. Mesleğinde çok kısa 
bir zamanda yükselmiş, 
yazıhânesini (o Adapazarı'ndan 
İstanbul'a taşıyarak sayılı avukatlar arasına girmişti. Bol 
kazanıyor ve en cömert şekilde 
harcıyordu. Para O'nun için sırf 
bir vasıtadan ibâretti. Tuttuğunu 
koparan, azmettiği işi mutlaka 
başaran çâresizlikler karşısında 
yılmayıp mutlaka bir çâre bulabilen nâdir kabiliyetlerden biriydi. Bunu benim vatan-ı azizimyağdan kıl 
çekercesine halletmiş olmasıyla 
da ispat etmiştir. 

Ne hâzin bir tecellidir ki; 
kırk yaşını doldurmadan süfli bir 
cinâyete kurban gitmiş ve 
aramızdan ebediyyen ayrılmıştır. 
Hem de arkada hâmile ve dul 
genç bir kadınla iki çocuk 
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metânet timsâli mübârek 
anasının genç 'bir fidanken 
kırılan bu ciğerpâresi karşısında 
nasıl dayanabildiğini tasavvur 
edmiyorum. Kocasının : aynı 
âkıbete MĞÂTUZ kalması 
karşısında bu kadıncağızı teselli- 
de kendimi âciz hissettiğim için 
arayıp bir o başsağlığı o bile 
dileyemediğimi itiraf etmeliyim. 
Tıpkı kocası Rüştü Paşada oğlu- 
nun âkıbetine uğramış olan Fatin 
Rüşdü Zorlu merhumun metin 
ve Osmanlı anası gibi... O'nu da 
tesâdüfen ve yakine tanıdığım 
zaman kaderin hiçbir kula 
taşıyacağından fazla yük 
yüklemediğine yakinen 


“inanmışımdır. Yâhud da kader 


tahammülfersâ bir yük yükleye- 


. cekse, insanları önce takatiyle 


teçhiz ederek Dünya'ya gönderiyor diyebiliriz. 

Herkes için avukat Âsım 
Mâil Mâil'in ufülü, sâdece bir 
dâvâ adamının kaybıdır. Benim 
içinse bir yar-ı gâr (mağara. 
arkadaşı) ziyaıdır ki; hakkında 
ciltler yazılsa veya Abdülhak 
Hâmid'in Makber'i nevinden 


öldürdü? 


e Avukatlığı birakıp tica- 
Yy retle uğraşan Asım 
Mailmail'in yanından en 
son çıkan “Kemal" adlı 
kişi ile yanındaki 2.şahıs 
7 aranıyor. 
A 7 VUKAT Asım'ı kim 
a vurdu?”,.. Gümüşsu» 
İyu'ndaki yazıhanesinde önceki 
| gün güpegündüz tabanca ile 
| vurularak (Ooöldürülen (oOAsım 
1) Mailmail'in kim tarafından ve 
VW ne amaçla vurulduğu belirlene- 
BA medi. İki çocuk babası Asım 
WA Mailmail'in avukatlığı bir süre 
17 önce bıraktığı ve ticaretle uğraştığı bildirildi. 
Avukat OAsım Mailmail, 
* Gümüşsuyu, İnönü Caddesi 
) Opera Palas'taki lüks yazıhanesinde önceki gün öldürül- 
Kİ müştü. İntereksin adlı şirketin 
A sahibi olduğu belirtilen Asım 
£ | Meilmail, önceki gün en son 
ij adının Kemal olduğunu söyle: 
/ yen bir şahıs ve bir arkadaşı 
X ile görüşmüştü. o İki meçhul 


Evvelce (o bana 
anlattığı üzere babasını da böyle 
yoktan yere vurmuşlarmış. O zaman elleri öpülesi anası da kendisine hâmileymiş. Yetim büyüy- 
en Âsım da yetimliğin azizliğine 
dâir hiçbir iz yoktu. Daima başı 
dik ve kendinden emin bir insan 
olarak yaşamış, fıtri liderlik 
vasıflarıyla, tanıdığı herkese iyikoşuşup 
durmuştur. O'nu ne zaman görseniz, bir mazlumun yarasını sarmak için müthiş bir istical içinde 
bulunduğunu .müşâhede ederdiniz. Hayatına hâkim olan şu istical (acelecilik) Dünya'mızdan 
ayrılmak hususunda da tecelli 
etmiş ve kaderinde en bâriz 
çizgilerden birini teşkil etmiştir. 
Yakinen tanıdığım sabır ve 


! 


nihayetsiz sabır ve tahammül ih- 
“san eyleye!... 


© Âsım Mâil Mâi'in 
mâruz kaldığı 
N 3, 

X gun odadan telaşla çık- i Me di 
azdida sonra içeri giren Şi cinâyeti 
sekreteri, 41 yaşındaki Asım ğ& nakleden 
Mailmail'i kanlar içinde bul- © N 
muştu. Derhal Taksim Devlet X bir gazete 
Hastanesi Acil Servisi'ne götü- kupürü... 
rülen Asım Meailmall kısa bir ( Hürri 
süre sonra ölmüştü. ürriyet, 

8 Aralık 1985) 


destanlar düzülse, sezâdır. Zirâ 
yâr-ı gâr oyani düşman 
kılıçlarının önünde kader birliği 
edip sizinle riski paylaşabilecek 
dost, hayatta ya bir tâne bulunur 
ya da hiç!... 

Şâirin dediği sibiz 

“ “Kader bazan gelen bora 

halinde ozorludur!..” o(Umud 
ettiğiniz gibi halketmediği zaman 
Allah'tan razı olmak hakikaten 
güç şeymiş!... Asım'ın ufulü bu 
gerçeği, bana çeşitli sülkasd tertiplerine maaruz kalmam .ve çileli 
hapishâne mâceralarımdan daha 
berrak bir sürette öğretmiştir. 

Mevlâ engin rahmet ve 
mağfiretine garkeyleye ve çileli 
anasıyla dul eşi ve yavrularına 
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AHMED UĞURLU DEĞİL, 
KADİR MISIROĞLU... 


URİSTİK Yugoslav oteli 
T ne ulaştığımızda neredey 

se geceyarısı olmuştu. Boş 
odası olup olmadığını sorduk: 

«—Sadece bir odam var!..» 
dedi. 

Bu oda da tek yataklı idi. 
Yolumuza devam edip başka bir 
otele gidemezdik. Heyecan ve 
yorgunluğumuz son haddeydi. 
Güç belâ otelciyi bu odaya bir 
ilâve yatak koyması için ikna 
edebildik. Tanımadığım bir insanla burada sabahlamaya mecburdum. Lâkin sonra 
anlayacaktım oki; yol 
arkadaşımla aynı odada 
sabahlamanın tek mahzuru O'nu 
yakinen tanımamış Olmam 
değilmiş!.. Güzel bir banyo 
yaptıktan sonra yatağa girdimse 
de sabaha kadar uyumak kaabil 
olmadı. Oda arkadaşım dehşetli 
bir sürette horluyordu. Yorgun 

“olduğundan önce O'nu ikaz etmek istemedim. Bilâhere ikâz ettimse de, bir fâide hasıl olmadı. 
Geceyi oturma salonundaki koltuklardan birinde geçirmeye 
mecbur kaldım. 

Sabahleyin birlikte kahvaltı 
salonuna indik. Kahvaltımızı 
yaptıktan sonra kahvelerimizi 
içerken kendisine dedim ki: 

«—Bak arkadaşım!... Benim adım Ahmed e değil, 

Kadir Mısıroğlu!... 

Gözleri faltaşı gibi ali 


bu 


«—Abi, Âsım abiye gücen- 


dim. Demek ki; bana tam 
itimadı yokmuş. Ben O'nun için 
canımı veririm. Bana doğruyu 
söyleseydi ne vardı!...» 

Sözünü kestim ve: 

«—bDur, Âsım'ın günahını 
alma! O'nun sana itimadı 
tamdır. Bana, sana her hususta 
güvenebileceğimi söylemişti. Lâkin ihtiyat etmiş, böyle 
yapmıştır. Bana ismimle hitabetmen, Türkiye'den çıkıncaya kâdar tehlikeli olabilirdi.» dedim 
ve ilâve ettim: 


«—Ben MSP Genel İdâre 
Heyeti (Merkezi Umümi) 
azasıyım. Biliyorsun bir kaç gün 
evvel hepimiz hakkında umümi 
bir tevkif kararı çıktı. Gerçi bu 
davadan bir şey çıkmaz, umarım 
hepimiz beraat ederiz. Lâkin ihtilâl zamanlarında gerçekler ortaya çıkıncaya kadar bazı 
yakışıksız muamelelere mâruz 
kalmak ihtimali de vardır. Bu 
durum benim için de mevzu bahistir. Bu sebeple 
arkadaşlarımızın kararı üzerine 
bu yolu ihtiyar ettik. Şimdi seninle Salzburg'a kadar gideriz. 
Oradan . Almanya'ya (geçme 
imkânı hâsıl olursa bir kaç gün 
bende misafir kalır, gezer tozar, 
çoluk çocuğuna uygun hediyeler 
alır, geri dönersin. Aksi halde 
Salzburg da Almanya demetir. 
Oradan alış veriş yapar, biraz gezer tozar, geri dönersin. 

“Benim Almanya oturmalı 
pasaportum vardır. Ordan öteye 
geçmem mes'ele olmaz.» Daha 
bazı ilâve sözlerle O'nu tatmin 
ettim. Tekrar yola girdik. 


Otel yol kenarındaydı. Ha- 


fif bir yokuşla yoldan ayrılıp otelin önüne geliniyor ve ikiyüz 
metrekarelik bir inişle tekrar ana 
yola bağlanıyordu. Bu yokuşu 
inip de ana yola indiğimiz anda 
Yugoslav polisi önümüzü kesti 
ve arabamızı kenara çektirdi. 
Şoför kendisine boşnakça bizi 
durdurmasının sebebini sordu. 
Polis sür'atli gittiğimizi söyleyerek on mark ceza vermemizi 
bildirmiş. Şoför onunla bir 
münakaşaya tutuştu. Mes'elenin 
ne olduğunu sorunca böylece 
anlattı. Polis haksızdı. Arabamız 
kırk elli kilometreden fazla 
süratli seyretmemişti. Esâsen 
süratlenmek için zaman ve Z€- 
min henüz müsâld hale 
gelmemişti. Fakat Yugoslav polislerinin . böyle nâhak yere ve 
kasden ceza yazdıklarını, 
otobanlarını bu sürette 


tahsil eder, makbuzu Yugoslav 
parasıyla keserler, zulmen hem 
kendileri kazanır ve hem de devletlerini kazandırırlarmış. Böyle- 


.ce Türk işçilerinden haksız yere 


aldıkları paralarla bütün 
otobanlarını yapıp bitirmişlerdir. 

“ Almanya'ya giderken Yugoslavya yayık gibi dar uzun bir 
mesâfeyle geçilir. Takriben bin 
kilometre (Oo kadardır. (o Güzel 
güneşli bir gündü. Yolun iki 
tarafı mümbit bağ ve bahçelerle 
doluydu. Ecdadın kanı pahasına 
fethetmiş olduğu bu güzelim 
toprakları “İttihatçı 
Sergerdeler”inin ne elim fâcialara ye olarak ve sür'atle kay- 


Vatandan ayrılıştan bir kaç gün önce 
şahsi kütüphânemizde geçen mes'ud anlardan biri... 


/ 
yaptıklarını Türk işçilerinden ev- 


velce öğrenmiştim. 

Polis Obenim boşnakça 
bilmeiğimi anlayınca sözü almancaya döktü. Şehâdet 
parmağını yukardan aşağıya 
bıçak gibi indirerek: 

«—Zehn mark!..» yani on 
mark, deyip duruyor, şoför de 
vermemek için inad ediyordu. 

Kendisine dedim ki: 

«—Kardeş bunlar böyledir! 
Karar verdikleri cezayı alırlar. 
Boşuna münâkaşa etme! Kabahat bizde, buralarını beşyüz sene 
idâre etmişiz. Elimizde tutup bu 
domuz çobanlarına kaptırmayaydık. Şimdi burası ülkemizin 
bir parçası değil, lâf 
anlatamazsın. Al şu on markı, 
ver kendisine, yolumuza devam 
edelim!» 

İtiraz edip mâni olmak istediyse de polise on markı uzattım. 
Dizinin üzerinde bir makbuz 
yazdı. Yugoslav parasıyla oraya 
bir rakam kondurdu. Bunun on 
marktan fazla mı eksik mi 
olduğunu kontrol imkânımız 
yoktu. İşittiğime göre hep böyle 
yaparlar, cezayı mark olarak 


bettiklerini düşünüyordum. Zihnim yakın tarihin fâcialar silsilesi 
üzerinde gezinerek 
Yugoslavya'yı geçip, bitirdik. 

Yolda Üsküb'e uğramak 
düşüncesindeysem de bilâhere 
bundan vazgeçtim. Bu maksadla 
Yugoslavya'daki eski Sebil abonelerinin âdreslerini bürodan İzmite getirtmiştim. Keşke 
uğrasaymışım. Şimdi gitmeyi arzu ettiğim halde oradaki 
müslümanların tedirginliğine s€- 
bep olan hâdiseler dolayısıyla o 
insanlara zarar vermekten korkuyorum. Üstelik, elimdeki pasaport oldukça netâmeli!.. . İngiliz Hükümeti tarafından siyasi 
mülteci olarak kabul olunmuşum ve vatansızlara mahsus mâvi 
pasaport taşıyorum. Yugoslavya'da pek çok okuyucum vardı, 
ki hâlâ da vardır. Geldiğimi 
duyanların toplaşacakları muhakkaktır. Pasaportum Yugoslav polisini tedirgin etmek için 
kâfi iken bir de bu toplanma 
dolayısıyla seyahatimin arka 
plânında bir dini veya siyasi 
maksad olduğuna vehmedecekleri muhakkaktır. 


TARİHİ SEBEPLER 


Filistin'den OHz. İsa'yı 
çarmıha germiş olmak töhmetiyle çıkartılıp atılan Yahudiler, 
Dünya'nın dört bucağına 
yayılmış ve asırlarca yerleştikleri 
ülkelerde hor ve hakir görülmüşlerdir. Ancak Oo kozmopolit 
muhtevalı büyük şehirlerde oturabilen ve eskicilik nevinden basit işlerle iştigal etmelerine müsaade olunan bu toplum; uzun 
yıllar devam eden sinsi bir 
teşkilâtlanma ve hazırlığın neticesinde (o beynelminel ( irtibat 
imkânının O(omeyvalarını da 
devşirerek nihayet görünmeyen 
müthiş bir siyasi ve iktisadi güç 
haline gelmişlerdir. 


Türk dış siyâsetinde yüz yıldan beri devam ea 


Avrupa'da sanayi 
inkılâbının gerçekleşmesiyle daha da gelişen bu güçlenme mevsimini idrak eden Yahudiler'de 
artık Filistin'e dönme ve burada 
bir devlet kurabilme arzuları 
uyanmıştı. 

Bu noktada menfaatleri bizimle zıtlaşan Yahudiler içerde 
ve dışarda bir fitne kazanı kaynatarak emellerinin gerçekleşmesi için ortada mani gördükleri 
Osmanlı Devleti'ni bertaraf etmek gayesine yönelmişlerdir. Bu 
maksadla dışarıda o günkü en 
büyük süper devlet olan İngilterenin arkasına saklanıp onu 
Osmanlı düşmanlığına imâle 
eden Yahudiler, içerde de “Jön 
Türkler” ve “İttihat Terakki” 


fitnelerini körükleyip devletimizi 
bin Bir zaafa sürükleyip nihâyet 
yıkmış v böylece İsrail'e varan 
yolu açmak imkânını elde 
etmişlerdir. 

Bu faaliyet için ilk anda en 
kolay gözüken husus, içimizdeki 
gayrimüslimleri tahrik edip onlarda müstakil devlet olma 
arzularını ouyandırmaktı. Bu 
maksatla başta İngilizler olmak 
üzere bütün Hristiyanlık 
Alemi'ni istediği gibi kullanabilen Yahudiler, Yunan ve Bulgar- 


lar için de -aynı mezhepten 
olmaları dolayısıyla- Rusya'yı 
kullanma imkânını 


bulmuşlardır. Bu maksatla dâhil 
ve hâriçteki plânlama neticesi 
olarak “Doksanüç Harbi” deni- 


HUMEYNİ'NİN VEFAATI YAHUD 


len 1877-1878 Türk-Rus 
çatışmasını ve bunun neticesinde 
Rusların İstanbul'un bir kenar 
mahallesi olan Yeşilköy?'e kadar 
gelmesini sağlamışlardır. Bu harbin sonunda bize bağlı bir 
“prenslik”? olarak yarı müstakil 


.bir “Bulgaristan Devleti”nin 


kurulması temin olunmuştur. 
Tarihi emellerine mani telakki 
ettikleri cennetmekân Sultan Abdülhamid Han'ı bertaraf ettikten 
sonra da bu devletin 1909 yılında 
istiklâl kazanması bir oldu bitti 
haline gelmiştir. Şu netice için tamamen Yahudi ve mason emellerinin âleti olan İttihat 
Terakki'nin belli başlı bir kaç 
hatası kâfi gelmiştir ki; bunlardan en mühimi -başka vesilelerle 


ACEM MÜBALAĞASININ BİR TEZÂHÜRÜ 


ZAMANIN İÇİNDEN 


M.ERTUĞRUL DUZDAĞ 


“Gördüğümüz târih 


Han vefat etti. Allah taksiratını aftetsin. Müminlere düşen İlâhi rahmetten o da hakkettiğini alsın. 

Bir ınilletin hayatında mâdiren görülen büyük bir 


yol çizebilme imkânı her zaman ele geçmez. 

Birkaç yüz yılda bir zuhur eden ve bir şahsa veya küçük bir zümreye, bütün bir milletin iradesini 
teslim etmesi ile ortaya çıkari böyle bir durum, o 
topluluk için bazen hayra, bazen.ğe şerre sebep 
olur, © 

Böyle büyük ve çok mesuliyetli bir selâhiyeti eline geçirenlerin, iradesini kendilerine teslim etmiş 


elelerin icâb. ettirmesiyle ileride arzedeceğiz. Şimdilik ş 


bulunan halka karşı sori derecede dikkat ve hassasiyetle hareket etmeleri gerekir... Tarihinde beklediği büyük kahramanı bulduğuna inanan toplum, 
bütün özlemlerini yerine getireceğini umduğu o 
şahsın eline kendisini teslim eder. 

Bu gibi “kahraman”'larını, şahsi fikir ve duygulariyla, sevgi, kin ve hırslarıyla değil, başında bulun- 


dukları milletin gelecekteki hayatını maddi mâne- 


vi yükseltecek gerçekçi düşüncelerle ve aklın gösterdiği tedbirlerle hareket etmeleri gerekir. 


Kk * 


“ 
| ranlı bir Şiinin, sevgi ve bağlılığı dolayısıyla, kendisinin on yılda yaptıklarını isabetli görebilmesi- 


“ne karşılık, bizce Humeyni, elindeki büyük gücü, 


e için gerektiği kadar isabetle kullanamamışir. . 


Resül Ekrem Efendimiz'in kendisine ve müminlere karşı, en ağır hakaret, düşinanlık ve cinayetleri işleyen Mekke müşriklerine gösterdiği af ve 
merhametin küçük bir örneğiyle işe başlayabilsey- 
di; gerçekten bağışlanması İrnkânsız suçları cezâlandırırken adalet ve neşaketle muamele edebilsey- 
di: dış dünyaya bir vahşet intibâl veren manzara- 


, lardan kaçınmayı bilebilseydi; silâhlarını Müslüman- 


lara değil, durmadan söylediği fakat bir kere bile 
Yapmadığı gibi, din düşmanlarına çevirseydi; ken- 


di kavmi ve öteki kavimlerden müminleri öldürem 
da yaygaraları koparıp, herifi ve kitabını meşhur 
edeceğine, bütün dünyada İslâm için, binbir güçlük içinde ihlâsla çalışan milyonlarca mümini, İçinsavaşı durduracak kadar kemâl, hazım ve teenni 
gösterebilseydi; bin üç yüz yıldır tamamen haksız 
ve yanlış olarak Ehl-i Sünnet Müslümanlarını 
Hazret-i Ali ve soyuna düşman bilen, öyle bildiği 
İçin de bütün Müslümanları kâfir sayıp şiddetle düşmanlık eden zavallı İran halkını, nüfüzunu kullanıp, 
o sapkın yoldan doğruya-çevirip, büyük İslâm ümmetinin arasına katabilseydi; eski Acem mübâlağalarını andırarı gürültülü meydan okumalar yerine, ebedi düşmanımız olduklarında hiç şüphe bulunmayan küfür milletine karşı diğer Müslümanlarla 
elele vermenin yollarını arasaydı; kendince İslâm'a 
hizmetli, gayri İslâmi metodları mubah görerek yapmasaydı; bugün hakaretler yağdırdığı kâfirlerle yarın işbirliği yaparak, müminleri utandırmasaydı; Kâbe'de kan dökülmesine sebep olmasaydı ve halkı- 
na Hacc'ı yasak etmeseydi; Afgan cihâdına sekte 
vuran ve birliğe en ziyade ihtiyaç olduğu sırada ikilik ve fitne çıkaran, kendine bağlı Şii hiziplere engel olsaydı; Ziyâ-ül Hak kâfirler tarafından şehid 
edildiği ve İslâm düşmanlarının bütün dünyada bayram ettiği günlerde, kâfirlerden ziyade şenlik yapan Pakistan Şiilerine iki cümle ile !''höst'' desey- 
di; dünyada binlercesi mevcut olan sefil mürtetilerin en sefillerinden biri.için, günübirlik propagan- 
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ER fâni gibi Humeyni de nihâyet irtihal etti. Kendisi hakkında daha önce çeşitli vesilelerle kıymet hükümlerimizi serdet 
Rİ miş bulun duğumuz için bu defa hayat, şahsiyyet ve mücâdelesine dâir mütealalarımızı -şahıs plânında kalmaksızın- çeşitli mes”. 
m u kadarını söyleyelim ki bu vesileyle Acem Milleti'nin tarihte meşhur mü 
balağacılığı bir kere daha ve en dehşetli bir sürette tezâhür etmiştir. ği ii 
i Cenâze merasiminde olup bitenlerin çeşitli gazetelere aksetmesiyle görülmüştür ki; muhabbette de husümette 
de ifrad veya tefridlerden' kurtulamayan İran halkı Humeyni'nin arkasından O'na bağlılığını göstereceğim derken 
işi kefenin parçalanmasına ve bir çok insanın ölmesine sebep olacak derecede ileriye götürmüştür. 1400 yıldan beri 
“Kerbelâ Fâciası” için her sene-yi devriyede tertib edilmiş ihtifâllerin kanlı tablosuna eklenen şu hâdise, bu milletin ifrât veya tefritten kolay kolay kurtulamayacağını göstermektedir. Kendileri gibi aşırılığa kaçmadan **Evlâd-ı 
Resul”? muhabbetini gönüllerinde ebedi bir meş'ale halinde nesilden nesile devam ettiren “Ehl-i Sünnet” 
mensublarını sanki o zulümleri tecviz ediyormuş gibi itham edegelen bu topluluk, bakalım şu sürette ortadan kalkan “Humeyni Putu” yerine kimi ikâme edecektir!... 
Bu vesileyle arkadaşımız M. Ertuğrul Düzdağ'ın insaf ve hüsn-ü zan şaheseri olan yazısını iktibasla yetiniyoruz. Bu güzel yazıda Humeyni'nin beklenen ve iddia edilen lider olsaydı yapması gerektiği işlerin sıralanmasıyla 
mefhum-i muhâlif yoluyla yaptığı kötülükler zarif bir sürette sergilenmiştir. 
Bunlara eklenecek tek şey Humeyni'nin iktidar oluş vaklasının arka plânıdır. Bu plânın Amerika ve dolayısıyla 
Yahudi'ye kadar dayanan sivri uçları hakkında biz çeşitli konuşmalarımızda saatler süren tafsilat vermişizdir. Burada ve O'nun ölümü henüz sıcaklığını muhafaza ederken bunları tekrarlamayı yakışıksız görüyor ve M. Ertuğrul 
Düzdağ'ın bahsi geçen yazısıyla sizleri başbaşa bırakıyoruz. 


den çıkılmaz güç sıkıntılara sokacağına, o necisin 
reklâmını yapıp zararını artırmamak için akıllı davranip susabilse ve Peygamber ve ashâbı hakkında her dilde yazdıracağı güzel eserlerle müsbet bilgiler yayabilseydi; kendine bağlı olanlar arasında, 
pek çirkin bir yanlış olarak asırlardır devam eden 
Ömer, Osman ve Aişe hazerâtına düşmanlığı kaldırsaydı; diğer İslâm ülkelerinin halklarını irşad sevdasına kapılacağına, asırlardır gayri İslâmi idareler altında bozulmuş bulunan kendi milletinin iman 
ve ahlâkını tashih ve tezyine himmet etseydi; hiç 
bilmediği ve anlamadığı Türkiye ahvâline parmak 
sokup, seksen senedir başarı ile dayanan ve otuz 
senedir hızla yükselen İslâmi hayatı altüst edecek, 
yersiz, lüzumsuz ve faydasız müdâhalelere kalkışmasaydı... : 
px bizce, işte bunları ve daha bir çoklarını yapsaydı, yaptırsaydı veya yapmasa ve yaptırmasaydı, eline geçen fırsatı hakkıyla kullanmış olurdu. Ama belki de bütün bunları yaptıklarını doğru 
e ve hiç pişmanlık duymayarak son nefesini 
verdi... 

Cenab-ı Hak geride kalanlara acısın ve onlara 
kendi yolunu göstersin. Dua ve temennimiz, bütün 
İslâm âlemi ile birlikte Iran'a da sulh ve selâmet içinde büyük islâm kardeşliğine doğru yürümesi ve buna İâyık olmasıdır. Tabil aynı şeyi kendimiz ve milletimiz için daha da büyük bir arzu ile temenni ve 
dua etmekteyiz. ' 


temas etmiş olduğumuz- ““Kilise- 


ler Kanunu”'dur. 

Uzun zaman bize karşı 
kinlendirilmiş ve varlık sebebi 
olarak kendilerine “Türk 
düşmanlığı” zerkedilmiş büulunan Bulgarlar, 1877-78 Türk- 
Rus harbi esnasında ilk mezalim 
fırsatını elde etmiş ve bu fırsatı 
Rus ordularının himâyesinde en 
korkunç bir şekilde 
gerçekleştirmek imkânını 
bulmuşlardır. Bunun dehşetini 
kavramak isteyenler Eski Zağra 
Müftüsü Hüseyin Râci 
Efendi'nin “Tarihçe-i Vaka-yı 
Zağra” isimli eserine bakabilirler. 

(Bu değerli eser kıymetli 
araştırıcı M. Ertuğrul Düzdağ 
tarafından zamanımız Türkçe'si- 


ne çevrilerek yayınlanmıştır. Bi- 


zim “Moskof Mezâlimi” isimli 
eserimizin ikinci cildinde de 
çeşitli iktibaslarla bu eserin 
muhtevasındaki acıklı 
müşâhedeler nesillere 
aktarılmıştır.) 

1877-1878 Türk-Rus harbin- 
de Türk düşmanlığı ve mezâlimin.moskof orduları gölgesinde 
stajını yapmış olan Bulgarlar, 
ittihatçıların gaflet ve ihânet eseri olarakortaya çıkan “Balkan 
Harbi Fâciası”” esnasında bu mezâlimi tarihte görülmemiş . bir 
çapa ulaştırabilmişlerdir. 


genç 


KAÇIRILAN FIRSATLAR 
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1939 yılında Alman Harbi 
başladığında müttefikler zaman 
zaman Türkiye'yi de kendi yanlarında harbe dahil etmek 
arzusunu taşımış, bu maksatla 
Adana'da İnönü-Churchill 
görüşmeleri gibi çeşitli baskı ve 
müzâkerelerle harbe girmemizi 
sağlamaya çalışmışlardır. Lozan 
Konferansı'ndan itibaren “*Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” gibi dişi 
bir hârici siyâseti benimsemiş 
olan Türkiyenin bu harb 
esnasında kaçırdığı birçok fırsat 
arasında bir de “Bulgaristan 
mes'elesi”? vardır. Lozan'da Ege 
Denizi'ne çıkış imkânı arayan ve 
bu maksadla Batı Trakya'yı Kavala İskelesi'ne kadar taleb eden 
Bulgarlar?a en büyük desteği 
sağlayan İnönü olmuş ve bu durum Yunan hâriciye vekili Venizelos'un bile hayretini icâb ettirerek O'nun şöyle demesine se- 
'beb olmuştur: 


“Şu Bulgarlara şaşıyorum. Biz 'onlarla harbedipte 
kaybetmiş değiliz ki; bizden toprak istiyorlar. Fakat onlardan 
daha fazla hayretimi mucib olan 
Türk Başmurahhası İnönü'nün 
tutumudur! Batı Trakya havalisini kendisi için istese bunu 
anlarım. Zirâ biz Türklerle harbettik ve yenildik. Üstelik bu 
mıntıkanın ahâlisi ekseriyetle 
Türktür. Fakat acaba niçin bu 
bölgeyi bizim elimizden alıp Bulgarlar'a verdirmeye uğraşıyor. 
Bulgarları bize tercih etmesi için 
ortada bir sebep göremiyorum!” 

Lozan'da tutumu böylece 
akıl mantık ve maslahat dışı olan 
İnönü, Alman Harbi nihayetinde 
“Oniki Ada”nın da bize harpsiz, 
darpsiz iâdesi teklifine “Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh”? prensibiyle 
red cevabı vermiş ve bugün bizim 
için daimi bir sürette kanayan bir 
yara gibi ortada duran bir çok 
meselenin Ozuhuruna (sebeb 
olmuştur. 


ASIL ÖNEMLİ HATA 


Amerika'nın dahil 
olmasıyla Alman Harbi, Müttefikler lehine bitmek üzere iken 
harbin nihâyete ermesine onyedi 
gün kala Türkiye göstermelik bir 
süretle Almanya'ya ( ilân-ı 
harbetmiştir. Bu sırada Almanlar çekiliyor, Ruslar da Müttefiklerle birlikte onlafı kovalayarak 
batıya doğru ilerliyorlardı. Bu 
hengâmda Rus işgâli altına 
düşeceğini anlayan ve bunu arzu 
etmeyen Bulgarlar, fevkalade selâhiyeti hâiz bir murahhaslarını 
İstanbul'a göndererek, eski Bulgaristan Türklerinden gazeteci 
Necmettin ODeliorman'ı (gece 
yarısından uykusundanuyandırıp 
ona demişlerdi ki: 

“- Sen, bizimle mücâdele 
etmiş bir insansın! Fakat ne de 
olsa (Bulgaristan'da (doğup, 
büyümüş bir kimsesin! Bu sebeple senden tarihi bir hizmet bekliyoruz. Unutma ki; Bulgaristan'ın en az üçte biri Türk'tür. 
Mâruz kalacağımız sıkıntıları 
Türkler de bizimle birlikte 
çekecektir. Bizi düşünmezsen bâri onları düşün! Kalk birlikte 
Ankara'ya gidelim. İlerleyen 
Rus orduları Bulgaristan'a girmeden Türkiye'ye kapılarımızı 
açalım. Madem ki; Almanya'ya 
ilân-ı harbettiniz, siz de müttefikler safına katıldınız demektir. 


edegelen müthiş zaafın acı bir meyvasıdır!... 


Bulgaristan Rus işgali altına 
düşerse bir daha kurtulamaz. Biz 
onların idâresini de biliriz, sizinkisini de... Bu bakımdan Rus 
işgâline mâni olmak için Türkiye'ye iltihak etmek istiyoruz. 


Bulgar oparlementosu dâimii 
toplantı halinde, Türkiye'nin 
alacağı bu kararı 


beklemektedir!...” 


ÇANLAR 
BENİM İÇİN ÇALDI 


Necmettin Deliorman daha 
sonra “Çanlar Benim İçin 
Çaldı” isimli bir kitap yazarak 
bu Bulgar teklifi dolayısıyla 
yaptığı arabuluculuğun 
tafsilâtını anlatmaktadır. 
Tabiatıyla derhal Ankara'ya 
gitmiş, Türkiye (o başvekilini 
bulmuş, Bulgar murahhasıyla 
birlikte O'na durumu anlatmış 
ve hiç bir netice elde 
edememiştir. o Cevap: Yurtta 
sulh, cihanda sulh... gibi adi, 
süfli ve pısırıklık ifâde eden şu 
slogandan ibâret kalmıştır. Ondan sonra Bulgarların 
korktukları başlarına gelmiş ve 
Rus boyunduruğu altına 
düşmüşlerdir. 

Buna sebep olduğu için Türkiye'ye 1950'den itibaren milyonla türkü zoraki bir sürette hicret ettirmiş ye buna hâlâ da devam etmektedir. 


YENİ BİR SEBEP 

Varlığını Yunanistan gibi 
Türkiye'ye karşı bir siyâsete 
borçlu''olan Bulgaristan da Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği 
maddi ve manevi terakkiden ürkmektedir. Nüfusu yetmiş milyo- 
na varan, mânevi hayatı hergün 
biraz daha kuvvetlenen Türkiye, 
bilhassa “Kıbrıs Harekâtı”'ndan 
sonra bu iki küçük komşumuzu 
acı acı düşündürmekte ve 
endişeye sevketmektedir. Kadim 
Osmanlı 
asırlardan beri yaşayagelen müslüman unsurun bize -fırsat 
elverdiğinde- o toprakları kurtarmak için tapu hakkı gibi ciddi 
bir mesnet sağladığını düşünerek 
müslüman türk azınlığından 
rahatsızlık duymaktadırlar. Bir 
gün Türkiye'nin bunları koz ola- 


rak kullanmak süretiyle 
Lozan'da mâruz kaldığı büyük 
kayıpları telâfi yoluna 
gideceğinden endişe 


topraklarında 


duymaktadırlar. İşte içlerindeki 
Türk ve müslüman unsuru yok 
etmek isteyenlerin asıl sâiki budur. Peki ama biz bu düşman 
emel ve tavrı karşısıda ne 
yapıyoruz?!... Hiç bir şeyl... 


NE YAPILABİLİR? 


Bulgar mezâlimi karşısında 
dizlerini dövmekten ileriye gidemeyen Türk hükümeti ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin 
yapabileceği pek çok şey vardır. 
Meselâ “Boğazları Bulgar gemilerine kapamak!”? Bunun için 
1936 tarihli “Montrö Mukâvelenâmesi”ni mi ileri sürecekler. 
Biz de henüz mürekkebi 
kurumamış “Göç Anlaşması”'nı 
önlerine atarız. Lâkin böyle 
enerjik bir hükümet nerede?!... 
Aynı şekilde Bulgar tırlarına 
verilmiş olan geçiş müsaadesi iptal olunabilir veya İslâm Dünyası 
ayağa kaldırılarak Bulgarlara 
“iktisâdi ambargo” konulması 
gerçekleştirilebilir. Ama bütün 
bunları lâik ve kemalist bir siyâsetin Oo mecburiyetleri (içinde 
gerçekleştirebilmenin O güçlüğü 
ortadadır. Gel de şimdi muazzam “İslâm Hilâfeti”ni arama 
bakalım!... | 

Diğer taraftan ordumuz 
Trakya'da gösteri mahiyetinde 
bir manevra yapabilir ve kumandanlar -hatta hükümete rağmensabırlarının taşmakta olduğunu 
ifâde eden beyanatlar verebilirler. Başörtüsü karşısında kendi 
milletine gözdağı vermek için 
Anıtkabre, Taksim'deki 
Heykel'in önüne gelen emekli ve 
muvazzaf askeri şahıslar neredeler? Bunlar sadece Türkiye'deki 
müslümanlara gözdağı vermek 


gerektiği ozaman mı böyle 
tavırlara iltifat ederler? 
Heyhat!... 


Anlaşılan odur ki; Türkiye 
Avrupa'da, eski Osmanlı zihniyetine döndüğü intibâı 
uyandırmamak için en haklı 
davalarına bile sâhip çıkmak liyâkatini gösterememektedir. 
Gerçekten ecdadının kadim ve. 
sâlim yoluna girmedikçe de bu 
zaaf devam edecektir! O halde 
Bulgarlara kızmak beyhüdedir. 
Asıl kızılacak olan, bizi bu dişi 
siyâset yoluna dökmüş olan 
içimizdeki beyinsizlerdir. Zira; 
Bulgar mezâlimi Türk dış siyâsetinin de yüz yıldan beri devam 
edegelen zaafın acı meyvasıdır. 
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GOETHE'NİN 
HZ. PEYGAMBER 
HAKKINDAKİ PİYESİ: 
“MAHOMET DRAMA” 


roje halinde kalmış bu piyes için Goethe diyor ki: 

“Muhammed (S.A.V.) in 
hayatıyla ilgilendim ve gördüm 
ki, o asla yalancı bir peygamber 
değildir. Ben O'nu (Peygambe 
Pi) hidâyet yolunu gösteren pürhayat gerçek bir Peygamber olarak mülâhaza etmeme rağmen, 
önce O'nun insanları saâdet yolu 
yerine daha çok felâkete sevkettiğini piyesimde tavsif ve tarif etmek istiyordum. Lâkin çok kısa 
bir süre önce İslâm Peygamberi- 
nin hayatını büyük bir alâka ile 
okuyup tahsil ettikden sonra, 
bende yeni düşünceler husüle 
geldi. Bu durum, benim yeni eserimi yeni bir muhtevâda yazmama zemin hazırladı. Artık ben 
mes'elenin künhüne doğru bir 
şekilde yaklaşıyor ve hemen 
“Mahomet-Drama”? adlı eserime 
başlıyorum. 

Zaman ve mekânla ilgili olarak arzularımı yazıp yazmama 
müsâdesi (oolup (olmadığını 
bilmediğimden, serbestlikten evvel mütedil hareket ediyorum. 
Kaleme aldığım tiyatro 
(Mahomet-Drama) eserim bir 
methiye ile başlıyor ki; Muhammed (S.A.V.) berrak bir gecenin 
gökkubbesi altında tek başına 


Cenab-ı Hakk'a aşağıda olduğu ' 


gibi niyazda bulunur. 


Evvelâ oO(© namütenâhi 
yıldızlara ihtiram gösterir, sanki 


putlara gösterilen hürmet gibi; 


sonra kendisine dostca gülümseyen Jüpiter'in doğduğunu görünce: İşte! Şimdi ihtiram buna! 
Yıldızların Oo kralı (o Jüpiter'e 
münhasırdır, odiyor. (Fakat 
ardından Ay'ın doğuşu uzun sürmüyor. Kalbi ve gözüyle mâbuduna (Allah'a) tapan Muham- 


med'in gözü ve kalbi kendi kendine çevriliyor. O daha sonra ca- 
na can katan Güneş'in 
doğduğunu görünce; yepyeni bir 
senâ ile ““İşte bu benim Rabbim, 
bu daha büyük, daha kuvvetli” 
diyor. 

Bu değişiklikler benim için 
memnüniyet verici olduğu kadar, aynı zamanda beni tedirgin- 
de ediyor. i 

Çünkü. kalbimde taşıdığım 
his şudur ki, ben O'nun 
(İslâm”ın) tekrar kendime galebe 


etmesini istiyor; iç dünyamda varolan bir olan ezeli ve ebedi olan 
Allah'a yükselmeyi sağlıyorum. 
Bir başlangıcı, bir de sonu olan 
bütün canlıların var olabilmeleri 
o Allah'ın takdiriyle olduğu için 
mahlükatın (Allah'a şükran 
borçları vardır. 

Peygamber (Hz. Muhammed) için yazdığım methiyemi 
O'nu övmek için yazmıştım; ne 
yazık ki; yazımı kaybettim. Bir 
İlâhi'nin hedefine vasıl olabilmesi için o methiyemi tekrar vücüda 
getirmek arzusundayım; 
mânâsının câlib-i dikkat olması 
hasebiyle İlâhi bir müzisyen tavsiye olunur. O zamanki niyetim 
nasıl idiyse şimdi de öyle, ben 
kendimi buna mecbur hissediyorum, Kervan Kumandanı âilesi 
ile birlikte bütün kabilesini 
düşünüyor, böyle kat'i bir neticenin değişikliğini ve hepsinin 
birden güç ve kuvvet bulmalarını 
iyiden iyiye kaleme almak niyetinde idim.” 

“Muhammed” (S.A.V.) İslâm geldikten sonra, vazifesi 
icâbı o İslâmın emirlerini âile 
efradına tebliğ eder; evvelemirde 
hanımı Hz. Hatice ve Hz. Ali 
O'nun bu tebliğine kayıtsız 
şartsız teveccüh ederler. 

Piyesin ikinci faslında Hz. 
Ali'nin, İslâm Dini'nin kendi kabilesi arasında yayılması için, hararetli teşebbüsleri görülür. Bu 
bölümde seciyelerinin çeşitliklerine göre İslâm Dini'nin emirlerini kabul ve reddedenler kendilerini gösterir. Bir nifak başlar 
mücadele had safhaya ulaşır ve 
nihayet Muhammed Mekke'den 
Medine'ye göç etmek zorunda 
kalır. 

Üçüncü perdede Muhammed (S.A.V.) düşmanlarına galip gelmek süretiyle İslâm Dini'ni 
efkâr-ı umümiyeye tebliğ ettikten sonra Kâbe'yi putlardan temizler; “harb hileden ibâret” 
olduğu için, o yapılan işlerin 
hepsini kuvvete dayandırmaz. 

Dünyevi işler çoğalır ve 
genişler, bu mükemmellik geriye 
adım atmak süretiyle bozulup 
berbat hale gelir. 

Eserin dördüncü faslında 
Peygamber'in fetihleri 
düşünülmüş olup, İslâm 
Dini'nin intişarı gâye ittihaz 
edildiğinden icabı halinde mümkün olan herşeyi vasıta olarak 
kullanmak gereklidir; merhametsizlik yok değildir. Kocası 
Muhammed (S.A.V.) tarafından 
öldürtülen bir kadın 
Peygamber'i zehirler. 

Beşinci perdede o kendinin 
zehirlendiğini hisseder. O'nun 
ölçülü hareketleri, kendi kendine 
avdet edişi, hayranlığa lâyık olan 
Muhammed'in (S.A.V.) ve 
dâvâsının mânâsını yâni İslâm 
Dini'nin yüceliğini gösterir. O 
ilâhi düstürları sâdeleştirir, devletini sağlamlaştırır ve dünyasını 
değiştirir. 

Plânladığım eserin projesi 
işte böyleydi. Bu benim zihnimi 
uzun zamandan beri meşgul eden 
bir işti: esâsen benim kuvveden 
fiilie adım atmadan önce bunun 
üzerinde bir parçacık da olsa 
mutad-ı vechile derli toplu 
düşünmek mecburiyetim var. 

Velhasıl, Peygamberin, peygamber oluşunun husüsiyetlerini 
ve O'nun efâlinin insanlar üzerindeki te'sirinin ne olduğu, tavsif ve tarif edilmesi gerekiyordu. 
O'nun bu esnada nasıl kazandığı 
ve kaybettiğidir. .Muvakkaten 
tarafımdan peygamber için bir 
çok methiyeler şiir olarak 
dercedilmiştir ki; onların 
arasından sadece bir tanesini 
hıfzeylemişim. Onun da başlığı 
“Mahomets Gesang : Muhammed'in Nağmesi” dir. 


Piyesde Hz. Ali'nin. 
üstadına (Hz. Muhammed'e 
(S.A.V.)) hürmetinin sonsuz 


oluşunu; İslâm Dini'nin en yüksek başarıya ulaştığı bir vakitte, 
zehirlenme ameliyesi olmadan 
hemen önce, dile getirilecekti. 
Hatırladığıma (göre niyetim 
paragrafları tek tek geliştirmek 
suretiyle aynı minval üzere devam etmek arzusundaydım. 
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NE DEDİLER? 

5. Sayfadan devam 

m ER, MA Sr e A a 
bunları zihninde bütünleştirmesini sağlamaya çalışmışızdır. Bununla beraber “M.Kemal Paşa Gerçeği” üzerinde yazıp söyleyebildiklerimizin bildiklerimiz yanında belki ancak yüzde on nisbetinde kaldığını itiraf etmeliyiz. Fakat bu yüzde öna bile tahammül edemeyerek başımıza belâ yağdırılmış olan bir ülkede 
gerçeğin tamamını söylemenin neye mal olacağını hesab etmek 
güç olmasa gerektir. Bundan dolayı bizi kınayanlar, acaba şu 
hakikati söylemek süretiyle belâyı göze almak bahsinde bizim 


Ah, ne olurdu hakikati çıplak bir sürette ifâde elmenin be- 
deli sadece düşmanın gayzını dâvet etmek olsaydı?!... Diğer laraftan dostlarımızın sizinle bir resim çektirmek kabilinden, beraberlikten ürkmeleri ve sizi tekabbül etmiş görünmekle kendilerine esinti kabilinden isabet edecek olan musibetlerden içtihab 
ederek sizi yalnız bırakmaları yok mu!... İşte bizim asıl 
katlanamadığımız netice budur! Cihat namına mangalda kül 
bırakmayan nice kişinin bizimle ancak kapalı kapılar ardındaki 
“beraber olmaya” tâlip bulunabildikleri meydanlarda ise bizi 
yalnız bıraktıkları ve bizden veba mikrobu taşıyan bir hasta gibi 
kaçtıkları bedâheti karşısında hiç kimsenin “'daha fazlasını yazıp 
söylemediğimizden dolayı”? târizde bulunmaya hakkı olmasa gerektir. Hem bunların yazıp söylediklerimizin künhüne vâkıf olarak durakladığımız hudutları görmeden konuşmaları da abes 
üstüne abestir. 

Onbirinci sayımızda cevapladığımız Hürriyet gazetesinin 
mâhud iftiraları hakkında 20 Ocak 1989 tarihli Milli Gazete'de 
bizimle ilgili olarak şu satırlara yer verilmiştir: 

«6 

Bir de Kadir Mısıroğlu ile ilgili iddialar var ki evlere şenlik. 

. (Tabi onlar çok eski bir numaraya başvurarak “Mısırlıoğlu” diyorlar) Neredeyse bütün ömrünü vatanı, milleti için harcamış ve 
Türkiye üzerinde oynanan İngiliz oyunlarını en iyi biçimde meydana vurmuş bu mücâhid insanı, arkasında İngiltere var diye 

“suçluyorlar. Tabi kendi kendinize soruyorsunuz, o halide, sadece 
okumak ve yazmakla uğraşması gereken bu değerli insan, niçin 
geçim belâsı, sucuklarla uğraşıyor, diye. 

: ,, 


#s...ess.... 


lel yazısıyla en hakettiği cevabı vermiş olan M. Ertuğrul Düzdağ 
da iftiralar arasında bizimle ilgili olana temas ederek demiştir ki: 


ZAMANIN İÇİNDEN 


M.Ertuğrul Düzdağ 


“İrticâ Haftası'na bakış 


“Gelişmeleri yakından izleyen devlet yönetiminin en üst düzeyindeki bir yetkili” bildirmiş. Gerçekten de bu kadar “yüksek” yalanlar atmak için 
“çok yüksekte” bulunmak gerekir. 

“Ne kadar yüksekte? Bunu geçen gün Zaman, manşetinden sordu. Bakalım sayın “yüksek” zat ortaya 
çıkacak mı? Çıkar belki: Koca gazeteniri haber merkezindeki bir kenar masanın arkasından! 

Gelelim “'en üst” yetkilinin “en büyük” yalanına... 
“Tarikat lideri Kadir Mısıroğlu, İngilizler'den finanse ediliyor. Eski din görevlilerinden olup, hâlen İngiltere'de bulunan Kadir Mısıroğlu ile ekibi- 
nin, İngilizler tarafından desteklendiğini, bu Kişinin dini amaçlı kuruluşların şirketleşmesi için ça- 
.lışmalarına önayak olduğunu anlatan aynı yetkiie? gi 
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İ YAŞAR ÜNLÜ 
| (Höchts) 


Ke gazeteye bütün bu saçmalıkları, rivayete göre | 
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ORTAKLARIMIZI 
TANIYALIM 


|) ESMA AKYILDIZ 
En genç ortağımız. | 
18.08.1987 doğumlu. | 
(Lauchringen) 


NURETTİN GÜÇ 
(Köln) 


Hay gidi yetkili gibi, senin kafana Kadir Bey kadar 
taş düşsün! 

Kadir Bey, ağabeyimizdir. Kendisini otuz senedir tanırız. Lider olmak şöyle dursun, büyük sevgi ve hürmetinin dışında, herhangi bir tarikatle alâkası bile yoktur. Tam bir Müslüman dava adamı mücahid ve Osmanlı hayranı ve bir İngiliz düşmanıdır. Çaresiz kalıp 
İngiltere'den oturma izni isterken, “kendilerine düş- 


-man olduğu”nu İngiliz pasaport dairesi memurları- 


na da söylemiş bir yiğit adamdır. Türkiye'de çıkardığı 
“Sebil” gazetesindeki yazıları sebebiyle aleyhine açılmış davalardan mahkümiyetleri vardır. Birçok değerli eserin yazarı, yakın tarihimiz hakkında zamanımızın en önde gelen söz sahibi bir İslâm mütefekkiridir. 
Ona bu iftiraları atan sefil adam, onun kestiği tırnak 
bile olamazken, bak şu feleğin işine ki, şu cihanda neler görülmektedir. 

Maddi varlıklı bir insan olmayan aziz Kadir Bey, O 
gurbet cehenneminde ufak tefek ticari işlere girişerek geçinmeye çalışmaktadır. 

Eğer hakikaten bir “üst yetkili”? varsa, gerçek devlet adamlarımızın (her kimlerse), kendilerini yalan haberlerle kandıran şu yalancı ajanlarından bir an önce 
kurtulmalarını tavsiye ederiz. Herif onları kandırıp, aldığı paralarla, kimbilir nasıl feci yerlerde yiyip içip vaktini geçirivor.. . 


Sayfa 12 
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 TIMARHANEDE 
İLK İFTAR 
İV 


AĞIRMAKTA haklıydı. 
Ortada gülünecek bir şey 
yoktu. Lâkin muhâtabım 


gülmeye devam ederek şu 
karşılığı verince Oo hayretten 
donakaldım: 


«—Biraz evvel hiç bir şeyim 
yok diyordun. “Deli değilim” 
Yani deli olmadığını söylüyordun. Şimdi ise eğiliyorsun, Allah, Allah, Allah, Allah!... 
doğruluyorsun, Allah, Allah, 
Allah!... ne bu?!...» 

Hayret!... Herif beni bitevi- 
ye “Allah” dediğim için deli 
sayıyor ve bu halimi biraz evvel 
aklımdan bir zorum olmadığı yolundaki beyanlarımla tezatlı görüyordu. 

«—Ne?!... Devamlı Allah 
demem mi deli olduğumu gösteriyor?” diye öfkeyle karşılık verince: 

«—Ee!,. Normal adam böyle yapar mı?!...» dedi. 

Önce kızdım ve şiddetle 
karşılık vermeye niyetlendim. 
Lâkin hemen aklıma gelen bir 
hadis-i şerif beni teskin edip 
şükretmeye sevk etti. 
«—Elhamdülillah...» Oo dedim. 
«Senin adını andığım için deli 


sayılıyorum, şâhid ol 
Yârabbi!...» 
Peygamber aleyhisselâtü 


vesselâm buyurmuşlardır ki: Üzkürullâhu kesiren hattâ yekülüne 
mecnünün yani size deli diyecekleri hadde kadar 
Hakk'ı zikrediniz. Ben ise, bu 
virdiEskişehir Askeri 
Cezâevi'nde (oyalnız © başıma 
yattığım zamanlarda bir 
teselliigâh olarak edinmiş ve bu- 


Cenâb-ı . 


na hep devam etmiştim. Orada 
öyle zamanlarım oluyordu ki; 
küçük su dökerken bile farkına 
varmadan “Allah, Allah, 
Allah...” virdine devam ettiğimi 
farkediyor ve hicapla başımı 
önüme eğipvazgeçiyordum. O 
derece kontrol elimden çıkmış 
bulunuyordu. Hayatımda üç kere deli sayılmışımdır ki; bunlardan biri budur ve benim için 
huzur-u ilâhiye'ye götüreceğim 
en kiymetli bir hâtıradır. 

Bir kaç saat sonra daha önce kararlaştırıldığı üzere beni 
Sağmalcılar Cezâevi”nden husüsi 
bir otomobille alıp buraya getirecek olan arkadaşlar gelmişler. 
Sağmalcılar'dan umümi cezâevi 
kamyonetiyle nakledilmiş 
bulunduğumu öğrenince 
Bakırköy Akıl Hastehânesi'nin 
yolunu tutmuşlar. Lâkin hastahâne idâresi onları benimle 
görüştürmemiş. Mubassırlardan 
birine küçücük bir pusula 
vermişler. (OKeyfiyeti (oObundan 
öğrendim. Mubassır elinde bir fileyle içeriye girdi. Bu file daha 
önce Sağmalcılar oCezâevi'ne 
getirilmiş ve fakat içeriye 
sokulmasına müsâde edilmemiş 
olan iftarlık nevâleyi ihtiva eden 
fileydi. 

'Mubassırlar muâyene için 
içindekileri mıncıkladıklarindan 
kâğıtlar yırtılmış,tel örgü fileden 
sucuk vesâire gözüküyordu. Bu 
nevi kahvaltılık yiyecekler, onüç 
numaralı koğuşun akıl hastası 
müdâvimleri için son derece lükstü. Zavallılar günde üç öğün 
alüminyum tabaklarına konulmuş birer kepçe çorbayı sapları 


kasden kırılmış (taşlara sürtüp 
bıçak yapmasınlar diye) 
kaşıklarla içerlerdi. e Hastalar 
bahçeye dizilir, her birinin eline 
insanın çöpte görse dönüp 
bakmayacağı tarzda ezik ve 
çatlak birer alüminyum tabak 
verilir, karavancı kazanla önlerinden her birinin tabağına bir 
kepçe koyarak ilerler, 
arkasindan da başmubassır gelir- 
di. Başmubassır birkaç cebi olan 
bir önlüğü o an için husüsi bir 
sürette giyinmiş bulunur. Bu 
önlüğün her cebinde ayrı bir hap 
vardır. Hastaların yüzüne, onları 
tanımaya ve hastalıklarını 
hatırlamaya çalışarak şöyle bir 
bakar ve ceplerinden her hangi 
birine elini daldırarak bir hap 
alır ve onu karşısındaki hastanın 
tabağına atardı. İhtimal hastalara ilâç içirmek için başka çâre 
bulunamıyor. Lâkin bu kadar 
hastayı hem de doktor olmayan 
bir başmubassır ayri ayrı nasıl 
bilecek ve isâbetli bir ilâç verebilecek?! Benim orada kaldığım 
sekiz on gün zarfında üçyüzelli - 
dörtyüz hasta için tâkib edilen 
tedâvi metodu bundan ibâretti. 
Başmubassır bir baştan bir başa 
akıl hastalarının önünden resmi 
geçit gibi böylece günde üç defa 
geçer, bu işi Oo başkasına 
bırakmayarak bizzat yapardı. 

Hastaların yüzde doksanı 
anadan doğma çıplaktı. Ne giydirilirse yırtıyorlardı. o Onların 
hâl-i pürmelâlini başka vesilelerle anlatmaya çalışacağımdan buyada bu kadarla iktifâ ederek 
bahse avdet ediyorum. 

Günde üç öğün sadece bir 
kepçe çorba ile bir dilim francala 
yiyen hastaların arasında sucuk 
ve pastırma gibi yiyeceklerin 
iştahı nasıl kabartacağını tahmin 
etmek güç olmasa gerek. Bu sebeple ben fileyi mubassırdan teslim alır almaz, onu içeriye girer- 
ken görmüş olan çaycı Toto Ahmed (Defâatle toto sahtekârlığı 
yaptığı, sonunda yakalandığı ve 
hapsi esnasında akli dengesinin 
kontrolü icap ettiği için buraya 
gelmiş aslen Vakfıkebirli olan bir 
hasta) hemen yanımda belirip: 

«—Hemşerim Oben de 
oruçluyum, akşama beraber iftar 
edelim!» dedi. 

«—Peki olur!» diye karşılık 
verdim. . 

Toto Ahmed'in işlettiği çay 
ocağı bizim koğuşun giriş 
kapısının hemen karşısındaydı. 
İftar vakti bana seslendi. Husüsi 
bir sürette çay demlemiş ve ocakta küçük bir tencereyle de pilâv 
yapmıştı. Oİki üç tabureyi 
ortlamızda (o birleştirip (O masa 
yaptık. Bunların üzerine serecek 
bir gazete bile yoktu. Bu iş için 


benim nevâlenin sarılı olduğu 
yırtık pırtık kâğıtları kullandık. 
Toto Ahmed'in yine hastalardan 
bir yardımcısı vardı. Birer tabure 
alıp masa haline getirdiğimiz üçdört taburenin etrafına 
sıralandık. Bizim nevâleyi itina 
ile doğrayıp masaya yerleştirdik. 
Toto Ahmed'in yardımcısı 
çaylarımızı doldurdu ve onüç 
numaralı koğuşun hemen 
bitişiğindeki camiin minaresini 
gözetlemeye başladı. Koğuşun 
etrafı kale duvarı gibi çepe çevre 
yüksekçe çevrili olduğundan câmi gözükmüyor, fakat minare- 
nin şerefe kısmı gözüküyordu. 
Tam bu esnada ocağın 
başında bir genç belirdi. Sonradan öğrendiğime göre bu 
mubassırlardan birinin hizmetin- 
de kullandığı bir hastaydı. İki 
küçük bardağa çay dolduruyordu. Toto Ahmed birdenbire 
ayağa fırlayarak O'nun elindeki 
bardağı kaptığı gibi galiz küfürlerle yere vurdu ve genci sille tokat dışarıya attı. Birden böyle 


kızmasının sebebini 
anlayamadım. Sonradan 
anlattıklarına göre mubassırlar 
Toto Ahmed'den çay içer, 
parasını overmezlermiş. Buna 
içerleyen Oo Toto bir ogün 


mubassırlar toplu halde otururlarken: 

«—Size güzel bir çay demleyip getireyim!...» demiş, 
mubassırların teklifi kabul etmeleri üzerine gidip çay demliğine 
işeyip ağzına kadar doldurmuş. 
Sonra da onu kaynatarak çay suyu yerine sidiğinden mubassırlara çay yapmış. Mubassırlardan 
bir ikisi: 

«—Toto bu çay pek iyi 
olmamış!...» demişse de Toto 
onları demi biraz kaçırdığı yolunda iknâ edince hepsi de bu 
çayı içmişler. Arkasından onları 
kızdırmak için yaptığı mârifeti 
anlatmış. Kendisine deli gömleği 
giydirip onu bayıltıncaya kadar 
dövmüşler ve ondan bir daha çay 
içmemeye karar almışlar. 

Deli gömleği önlük gibi bir 
şeydir. Kolları gayet uzundur. 
Deliye onu giydirdiklerinde eli- 
nin parmakları dahil içinde kaybolacak şekilde uçlarında ipler 
vardır. Bu iplerden çekip kolları 
arkaya sıkıca bağlarlar. Yalnız 
ayakları serbest kalır. O zaman 
kendisini rahatlıkla döverler. 
O'na da bunu yapmışlar. 

Toto bu hadiseye bir hayli 
içerlemiş. O günden beri 
mubassırlar yaver gibi 
kullandıkları , hastalara husüsi 
çay yaptırır içrlermiş. Fakat o 
gün kendi çayları kalmamış. Biraz evvel Toto'nun çayhânesine 
gelen genç mubassırların yâverlerinden biriydi. Almakta olduğu 
çayı onlara götürecekti. Hâdise- 
nin şu evveliyatı sebebiyle Toto 
Ahmed çocukcağızın elindeki 
çay dolu bardakları yere vurmuş 


ve kendisini hışımla kapı dışarı 


etmişti. Aradan onbeş saniye 
geçmeden dört-beş mubassır 
içeriye girmek için kapıya yüklendiler. Toto nerede bulmuşsa 
bir ekmek 'bıçağını eline geçirip 
karşı koymaya davrandı. Sür'atle kapıyı kapadık. Onlar dışrdan 
kapıyı açmaya çalışıyor, biz üç 
kişi içerden açmaya mâni olmaya 
çalışıyorduk... oOHenüz top 
patlamamış olduğundan 
ağzımıza bir lokma koymuş 
değildik. 

Mubassırlar kalabalıktı. 
Fazla mukavemet edemedik. Biraz sonra kapı ardına kadar 
açıldı ve küçücük çayhânede bir 
boğuşma başladı. Bizim iftar 
soframız darmaduman olmuş, 
dilimlenmiş o o sucuklar, 
pastırmalar yerlere serpilmişti. 
Nasıl etmişlerse taburelerden birinin Oo bacaklarını (koparmış 
Toto'ya habire vuruyorlardı. 
Arada kalıp nâhak yere dayak 
yemekten kurtulmak için kendimi çayhâneden dışarıya güçlükle 
atabildim. 

O gece tımarhânede ilk ge- 


“kişi ölür, 
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cemdi. Bu iftar da yapabilsem ilk 
iftarım olacaktı. Lâkin yiyecek 
hiç bir şeyim kalmamış, hepsi de 
yerlere saçılıp çiğnenmişti. Elinden mahâretle bıçağı alınmış 
olan Toto'nun kafası yarılmış 
etrafa ve elbiselerine kanlar 
bulaşmıştı. Uzaktan hâdiseyi seyre koyuldum. Bir kaç mubassır 
Toto'yu tesirsiz hale getirerek 
O'na zorla deli gömleğini giydirdiler. Kollarını arkadan vücüduna kol uçlarındaki uzun iplerle 
sıkıca bağlayıp onu adetâ bir 
kundak haline getirdiler, sonra 
da bayıltıncaya kadar dövdüler 
ki; bu zavallının feryatları hâlâ 
kulaklarımdadır. İhtimal kendisinden sidiğiyle pişirip bunlara 
içirdiği çayın intikâmını almak 
için öyle vuruyorlardı ki; Allah 
can verdi demiyorlardı. Artık ceset haline gelmiş olan Toto'yu 
koridorun kenarına uzattılar. 
Zavallı byılmıştı. Her tarafı yara 
bere içindeydi. Ölüm burada 
gayet ucuzdu. Günde üç-dört 
cesedi bir yatak 
çarşafına sarılarak 
mubassırlarca alıp götürülürdü. 
Her sabah bu manzara görülürdü. Buradaki insanlar adetâ ölüme terkedilmişti. 

Vaktiyle akıl hastalarını, 
bunlar muhterem hastalardır, di- 


yerek ve husüsi sürette ve av etiyle besleyen, onlara musikiyle tedâvi tatbik eden Osmanlı'nın yerini karınlarını kuru ekmekle bile 


'doyurmayan böyle zalim bir idâ- 


re almıştı. 


Bir hayli zaman sonra 
mubassırları kızdırmaktan korkarak Toto'nun kundak gibi 
sarılı yerde yatan vücüduna 
yaklaştım. Elimi kalbinin üzerine koyup yokladım. Kalbi 
atıyordu. Demek ki; ölmemişti. 
Vicdan azâbım biraz hafifledi. 


Yatsı vakti yaklaşmış 
olduğundan başmubassır 
Bahadır abdestini alıp câmie 
gitmişti. (Ben de yavaşça 


Toto'nun çayhânesine girdim. 
Yiyecekler hâlâ yerlerdeydi. Zirâ 
Toto'nun yardımcısını da 
dövmüşlerdi. Öylesine 
dövmüşlerdi ki; O da boylu boyuna uzanmış inliyordu. 
Çayhânenin musluğuna yaklaşıp 
bir bardak su doldurup içtim. O 
sırada yatsı ezanı okunuyordu. 
Hemen koğuşun yüksek 
duvarları dibindeki mescidde 
müminler terâvih kılmak için 
toplanmış olmalıydılar. Lâkin elli metre mesâfedeki şu koğuşta 
olup bitenlerden kimin haberi 
vardı? Dış dünya ile aramızda 
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sadece bu sur gibi kalın ve yüksek duvarlar yok, bir de ihmal ve 
inkârın kalın ve aşılmaz perdesi 
vardı. Suyu içip b 
«—Elhamdülillah!...» o de- 


dim. 


Bu bir bardak su, tımarhânede geçirdiğim bu ilk ramazan 
gecesinde hem iftarlığım ve hem 
de temcid yemeğim 'oldu.. Zirâ 
yatsıyı kıldıktan sonra öyle derin 
bir uykuya dalmışım ki; gece 
kalkamadım. Esâsen kalkabilsem de yiyecek herhangi bir 
şeyim yoktu. 


İşte benim tımarhânedeki 


ilk iftarım böyle oldu. Sonraki . . 


günler mubassırların avcuna bir 
miktar para sıkıştırarak az çok 
yiyecek bir şeyler tedârikleyip 
hayatımı normale döndürebildim. Bu normal kelimesi herkesin bildiği standardı ifâde etmekten elbetteki çok uzaktı; Lâkin 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ellinci 
yılı kutlandığı ve kaydedilen söz- 
de terakkiler üzerine parlak nutuklar çekildiği o günlerde akıl 
hastalarının içinde bulunduğu 
şartlar havsalaya sığar ve hayal 
edilebilir gibi değildi. Bunlardan 
ileride yine bu sütunda çeşitli yesilelerle bahsedebileceğimi umuyorum. 
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BİR IZAH 
Bu şirin lâyıkı veçhile 
anlaşıla bilmesi için bir vak'anın 


, bilinmesi gereklidir. Şöyle ki; 


1957 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kantininde bir grup arkadaşla oturmakta idik. Masadakilerden aslen Şarklı olan bir arkadaş, 
sabahları Ezan-ı Muhammedi'yi 
duyunca hislendiğini, kalkıp namaza gitmek istediğini fakat her 


- defasında şeytâni bir takım ba- 


hanelerle bu işi sonraya tâlik 
eylediğini hikâye ederek: 

«—Kadir ağabey, ne olacak 
bu benim halim?» diye sormuştu. Ben 'de kendisinin: Şâfii 
Mezhebinden olduğunu bildiğim 
için: 

«—bDuâ et ki; şeriât iktidar- 


“da değil! Zira böyle olsaydı, kel- 


leni vururlardı.» diye karşılık 
verdim. 

Bunun üzerine İmam-ı Şâfii 
Hazretleri'nin farz ibadetleri 
devamlı bir sürette terkedenler 
hakkında -velev muayyen merâsime riâyet süretiyle de olsa- katle cevaz vermesi mevzuunda 
aramızda diğer dinleyenlerin de 
katıldığı bir -mübâhese -daha 


doğru tâbirle söylemek 


gerekirse- münâkaşa çıkmıştı. 


Herkes bu hükmü çok sert ve 
aşırı (buluyordu. Ben de 
müçtehidlerin şahsiyet ve dirâyetlerini peşinen "kabullendiğim 
için bu içtihadın isâbetini müdafaa ediyordum. Dinleyenler ya 
tatmin olmuşlar. veyahut da 
dâvâlarını izâhtan aciz kaldıkları 
için susmuşlardı. Bense galip görünmekle berâber şahsen bir 
şüphe ve tereddüte düşmüştüm. 
İçim rahat değildi. Zira aksini 
müdafaa (etmekle beraber, 
muârızlarımın söyledikleri bana 
daha doğru görünmüştü. 


Hep bu mes'eleyi düşüne 
düşüne kantinden çıktım. Bâyezid, Kapalıçarşı ve Mahmutpaşa 
yoluyla Eminönü'ne geldim. O 
gün Eyüp'te görülecek bir işim 
vardı. Durakta otobüs bekleme- 
ye koyuldum. Eminönü şimdiki 
gibi muntazam değildi. Asfalt 
bozuk, yollar dardı. Otobüsler 
de sık sık geçmezdi. 

Mevsim sonbahardı. Eylül 
sonları veya Ekim başlarıydı. Bir 
hayli bekledim. Otobüs 
geçmiyordu. Bir ara önümüzden 
karpuz yüklü bir kamyonet 
geçti. Tam durağın önünde, asfalt bozuk olduğundan sarsılan 


Gerek şirketlerimize ve gerekse 
SEBİL Gazetesi'ne 
| borcu olupda ödemek isteyen 
| Almanya dışındaki kardeşlerimize 
kolaylık olmak üzere 
HOLLANDA ve BELÇİKA 'da 
aşağıdaki kontoları açmış 
bulunmaktayız. Bizimle ilgili her | 
türlü ödeme bu kontolara | 
yapılabilir. Selâmlar... 


Kadir Munoğla 


Kontolar: 


HOLLANDA: 
Kadir Mısıroğlu, ABN BANK 
Konto: 54 77 64 316 (Amsterdam) 


BELÇİKA: 
Ömer Yıldız, BBL BANK 
Konto: 310.0667815.56 (Brüksel) 


vasıtadan yere bir iki karpuz yuvarlanmıştı. Önce kamyonetin 
arkasından dökülen bu 
karpuzların bir iki çocukla yaşlı 
hamıhal tarafından kapışıldığını 
gördüm. Kırılan karpuzların 
akan suyu ve küçük küçük 
parçaları yere yayılmıştı. 
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Yol tenha olduğundan 
oraya bir yığın güvercin üşüştü 
ve bunları gagalamaya başladı. 
Ben bu olup bitenleri seyreder- 
Ken, zihnen hep kantindeki gencin İmam Şâfii Hazretleri'ne 
karşı tevcih eylediği itiraza cevap 
arıyordum. Derken oradan bir 
otomobil geçti. Onun geçişiyle 
güvercinlerin kaçıştıklarını farkettim. Ancak bunlardan bir tanesi yaralanmıştı, kaçamadı. 

Durakta bir kaç kişiydik. 
Kıyâfetinden bir otobüs veya 
tramvay biletçisi olduğu 
anlaşılan (o birisi, koşup bu 
hayvanı aldı. Bu bembeyaz bir 
güvercindi. Hayvancağız 
yaralanmıştı. Biletçinin elinden 
kuşun kanları yere damlamaya 
başlamıştı. Bu hâl kendisine 
dokunmuş olacak ki; kazaya sebep olan şöför hakkında ileri geri konuşmaya ve küfretmeye 
başladı. Duraktakilerden şöför 
olduğu anlaşılan meşin ceketli 
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bir zat biletçiye müdâhele ederek 
kuşu ezen şöförün müdâfaasını 
yapmaya (başladı. (Bunlara 


arasındaki münakaşa, kavgaya 


varmak üzereydi ki; araya girerek iki tarafı güç belâ 
yatıştırabildik. (o Duraktakilerin 
hepsinin alâkasını celbeden bu 
hâdise o anda çeşitli 
mülâhazaların dermeyânına s€- 
bep olmuştu. Bir ikisi, 
hayvancağızın azab çektiğini, 
mutlaka öleceğini söyledi. Biletçi 
önce sağına soluna baktı. 
Durağın arkasında (kestane 
pişiren biri vardı. Onun yanına 
doğru ilerledi ve bıçağını istedi. 
Yarasından akan kanlar gitgide 
hızlanarak akmakta olan elindeki o beyaz güvercini kıbleye 
doğru çevirerek besmele ile 
başını kesti. Halbuki az önce 
onu yaralayana küfrediyor ve işi 
kavgaya kadar vardırabiliyordu. 
Şimdi ise bu hayvanın daha fazla 
azab çekmesini önlemek için, 
onu merhametinden bizzat katlediyordu. Buna itiraz eden de 
yoktu... 


İşte bu şiirde temas edilen 
“beyaz güvercinin hikâyesi” 
bundan ibârettir. Şimdi ““Mektup” şiirini, bu bilginin ışığı 
altında okuyalım: 
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“Peygamber (a.s.) buyurdular ki; 


Sen mi dolacaktın avuçlarıma böyle ansızın!... . 


Duğlarımda yoktun halbuki 
Ellerimi hayâllerin ötesine kaldırmadım ben, 


Yalnız Dünya değil miydi gönlümde gezen?!... 


Göz bebeklerimde yaşama sevinci, 
Vardıysa da... 

E! eylediğimi hatırlamıyorum aşka!... 
İyi ki, anlatmaya mecbur değilim seni... 
Kelâma sığmayan bir büyük sır gibi, 
Yat gönlümde... 


i Bu günlerde, 


Kurşun tıkamış olmalı kulaklarını şeytanın... 


- Artık karşı çıkmıyor saâdetime... 


Gerçi hiç duyan olmadı senden, 
Ne bir kanat sesi, 

Ne bir hışıltı, 

Süzülüp akarken odama böyle... 
Ama gözlerimin bebeklerinde, 
Seni görecektir her kim bakarsa, 
Döğme bir portren ki; 

Silinmez asla!... 


Dün akşam yarıda kalan masala başla!... 
Filim kopmuş gibi donan her şeyin, 
Yeniden başlasın, 

Ritmi, 

Neşesi, 

Çoktan geçti artık o baş dönmesi... 
Melekler, 


© Saraylar, 


Muhteşem dekor, 

El çırp, geri gelsin, 

Kurulsun bir bir, 

Ne olur herşeyi geriye çevir!... 
Neden hepsi böyle kaybolup gitti? 
Sonu yok sandığım o tatlı rüya, 
Söyle! 

Niçin böyle yarıda bitti?!... 


dvi 


Sonra, : 7 
Âni bir kumanda lan gibi, 
Nedir bir oluşu yarıda kesen!?... 
Bir yığın meçhül ki; 

Kuşatmış beni... 

Üstelik, 

Bir sen varsın, 

Her şeyden önce... 

Sen!... 

Sen!... 


Her sabah seherin ışıklarında, 
yen “Yavaş yavaş eriyip kaybolan çehren, 
>“ «Dün akşam, 


Ne kadar erken, 
Terketti beni!... 
Neler anlatacaktım, 


. Halbuki sana... 


En duymadık seslerin, 
Melodisiydi dilimde 
Hayâtımın sırlı düğümlerinde 
Öz benliğimi sunacaktım sana 
Ya bir bardak su'da 

Mâcerâsı kâğıttan gemilerin 
Ya da 

Bir masa üstünde kumandası 
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kadınlar âkil ile ârif olan gönül ehline şiddetle gâlıp gelirler... 
MESNEVİ 


Kurşundan askerlerin 

Sonra... 

Sonra gelip çatacâktı, 

Seninle tanıştığım gün, 

Sır yumağı, i 

Büyük düğüm!... 

Bir rüyâ değildi ama gördüğüm, 
O gün her ne varsa etrafımızda, 
Tül tül hayallerin ötesindeydi. 
Müjdenle doluydu, 

Vecd içindeydi!... 


“Otobüs durağındüydim, 
Eminönü'nde... 

İtirazı kantindeki gencin, 

İmâm Şâfii Hazretlerine, 

Zihnimi işgâl edip duruyordu. 

Biraz da o gence hak veriyordu. 
Vicdanım, 

Bence de, 

Farzları ifâ etmeyenlere karşı, 

Sertti biraz hükmü, 

İmam'ın...” 

Diye başlamıştım, 

O beyaz güvercinin hikâyesine 

Oturup Bâyezid'deki çınarın gölgesine... 
Hatırında mı bir kamyon ezmişti onu önce 
Sonra, 
Bir biletçi de, 

Kesmişti başını, 

Merhâmetinden!... 

Bu öyle bir oluştu ki; 

O beyaz güvercinin ölümüyle biten, 
Cevaptı bana!... 

Zaten her oluş, 

Bir cevap değil mi insanoğluna!... 

Ama şimdi öyle geliyor ki; bana, 
İmamı doğrulamak için değil, 

Sana anlatmam için oldu hepsi bunların, 
Zirâ, doğrulanmaya ihtiyacı yoktu zaten İmamın!.. 
Bir midyenin kenetli kabukları gibi, 
Çetin mahfazalar içinde saklı, 

Bir benliğim, 

Vardı ki benim, 

Onu bir sünger gibi içmişti bu hikâye... 
Ama bilmem ne diye, 

Kimseye açılmamış olduğum halde, 
Sana o gün asla direnemedim, 

Kaderim büktü bileğimi, 

Kaderim... 

Sır sıklam melâldi bütün kelimelerim 


Toprağı bol olsun aşksız günlerin 
Bereketli yağmurlar varmış kaderimde 
Doğduğum bu yemyeşil sahil şehrinde 
Sen İstanbul'dasın 

Ben yapayalnızım 

Eski âşinâların hiç biri avutmuyor beni, 
Bir mektup yazmak istiyorum sana, 
Ama ne kendimi sığdırabiliyorum mektuba, 
Ne de seni!... 

İyisi mi, ilk anlaşma vasıtamız olan, 

O beyaz güvercini, 

Posta gönderiyorum... 

Onun hayâli, beyaz kanatlarına 

Yazılı mektubum... 
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